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Nieuwsbrief Salvatorkerk  

17 februari 2026 
R.K. Salvatorkerk Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 54 3904 TL Veenendaal  

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 u 

Locatieraad: lrv@pztb.nl 06 51318073  Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl 06 3617 9785 
Spoed/uitvaart: (06) 51639884 Redactie: redactie.salvatorkerk@gmail.com  

Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag  3 maart tot 12.00 uur. 

Agenda 
Za 21 febr 
Woe 25 febr 
Za 27 febr  
Di 10 maart  
12/13 maart 

Lezing Stille Omgang 
Veenendaal in dialoog 
Focusweekend  
Ontmoeting Sionskerk 
Missionaire Parochie 

www.titusb.nl 
Veenendaal in Dialoog  
www.titusb.nl  
pgv@pztb.nl  
missionair@pztb.nl  

 

Terugkerende activiteiten 
1e Dins 19.15 u  
2e za 9.00 u  
3e Vrij  10.30 u 
3e zo 13.00 u  
4e Dins 17.15 u 
4e zat 10.00 u   

Rozenkransgebed 
Klusochtend 
Koffie ochtend Liduinagroep/KBO  
Omgekeerd Huisbezoek  
Gezamenlijke maaltijd  
Kerk open voor stilte en gebed 

Zie uitgebreide informatie over deze activiteiten op www.salvatorkerkveenendaal.nl 

Vieringen                                    ☺ = er is tijdens de viering kindernevendienst 

Woe 18/2 
Zo 22/2 
Zo 1/2 

19.00 uur Communieviering 
11.15 uur Eucharistieviering ☺ 
11.15 uur Eucharistieviering ☺ 

Aswoensdag H. Koop 
Roderick Vonhögen 
Pastoor Hans Pauw 

Kleurrijk 
JKA 
Cantor 

 

http://www.titusb.nl/
https://www.derijnpost.nl/lokaal/lokaal/1247179/wijkdialoog-dragonder-zuid-naastenliefde
http://www.titusb.nl/
mailto:pgv@pztb.nl
mailto:missionair@pztb.nl
http://www.salvatorkerkveenendaal.nl/
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Eerste Heilige Communie 
Zondag 8 februari was de Presentatieviering van de communicanten. 
Lizzy, Joey, Someya, Nadia, Romée, Theo, Casper, Eliesiea en 
Roshanely  hebben zich voorgesteld aan onze medeparochianen. 
Extra mooi maakte de viering dat Someya het Heilig Doopsel mocht 
ontvangen. 
Met het thema: 'Een schaapje van zijn kudde' zijn we bezig met de 
voorbereidingen voor de 1e Communie. Zaterdag 7 februari hebben 
de kinderen een rondleiding door de kerk gehad van pastoor Hans 
Pauw. De communicanten kregen antwoorden op vragen als: wat is 
een doopvont? Wat draagt een priester? Wat zit er in de kluis? 
Achterin de kerk is een hoekje met foto's van de kinderen.  
Zondag 17 mei 2026 is de viering van de 1e H. Communie.  

 

Missionaire parochie conferentie  
Op donderdag en vrijdag 12 & 13 maart 2026 nodigt het Pastoraal Team je uit in De Basiliek in 
Veenendaal voor de vijfde conferentie Missionaire Parochie – de tweedaagse jubileumeditie met Fr. 
James Mallon! Kom om je te laten inspireren, elkaar te ontmoeten en samen het geloof te vieren!  
Deze conferentie is voor iedereen die zijn/haar kerk en warm hart toedraagt! Tot voor kort waren we 
bezorgd dat de meeste kerken in Nederland hun deuren zouden moeten sluiten wegens gebrek aan 
kerkgangers en financiën. Voor veel kerken geldt dat nog steeds, maar de laatste tijd zien we dat, 
vooral onder jongeren, de belangstelling voor het geloof hard toeneemt. Vooral stadskerken ervaren 
een toestroom aan kerkgangers. Maar hoe vang je de nieuwe gelovigen op de juiste manier op? 
Hoe zorg je dat zij een (blijvende) plek in je kerk kunnen krijgen waar ze zich gastvrij ontvangen en 
thuis voelen? De volledige uitnodiging vindt u HIER. U kunt uw interesse voor deelname aan de 
conferentie en/of voor het aanbieden van een slaapplaats aan vrijwilligers elders uit het land laten 
weten via missionair@pztb.nl. 

 

Tweede collecte  
 

De eerste collecte in de kerk is voor het pastorale 
werk in de parochie.  De tweede diaconale collectes 
voor de komende zondagen zijn voor:   
De Vastenactie. Zoals we de laatste jaren binnen 
onze parochie H. Titus Brandsma gewoon zijn 
doen we weer mee met een ‘Eigen Doel’. Dat wil 
zeggen dat een project van een van onze 
parochiegemeenschappen bij de Vastenactie wordt aangemeld. In dit geval weer vanuit Ede, omdat 
van vorig jaar nog geld gereserveerd stond en de 2e fase van het project op Flores in Indonesië meer 
kostte. Zoals gebruikelijk doet de Vastenactie er geld bij als wij het begrote bedrag met elkaar hebben 
opgehaald. De flyer waar alles in staat over het project ligt achterin onze kerk en wordt uitgedeeld 
op de zondagen in de vasten en meegestuurd met het parochiemagazine Titus! dat over enkele 
weken verschijnt. Uw bijdrage kan worden overgemaakt op NL 21 INGB 0000 0058 50 ten name van 
Vastenactie onder vermelding van projectnummer 403080. Namens de kleuters en hun familie 
bedankt voor uw bijdrage. 

 

https://titus-brandsma-parochie.email-provider.eu/download/3cnc6bdx5s/eEsUkS44Cb?file=Uitnodiging+voor+de+Conferentie+Missionaire+Parochie+maart+2026+voor+in+de+nieuwsbrief.pdf&l=%7b%7blist_id%7d%7d
mailto:missionair@pztb.nl
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Voorbereidingen Palmpasen  
 

Palmpasen staat volgende maand (29 maart) weer voor de deur. 
Met dit feest komen altijd veel kinderen vooraf al naar de kerk 
om samen een Palmpasenstok te knutselen die dan op de 
zondag in processie de kerk in gedragen wordt waarna ze daarna 
samen ontdekken in de kindernevendienst wat Palmpasen 
precies is. Vind je het leuk om de Palmpasen in onze kerk mee te 
organiseren, met kinderen te knutselen of heb je nieuwe 
ideeën? Je hoeft het niet zelf allemaal te bedenken: ervaren 
vrijwilligers helpen hierbij.  
Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Patricia van de pastoraatsgroep 
via pgv@pztb.nl of app naar 0653289203. Ken je iemand die hier helemaal bij past? Stuur deze 
oproep gerust door!  

 

Welkom Ariella, Felicia en Rita! 
 

Vanaf deze maand mogen we in onze parochie drie nieuwe 
misdienaren verwelkomen! Op vrijdag 6 februari hebben 
Ariella, Felicia en Rita een cursus gehad waar pastoor Hans 
Pauw over de betekenis en het belang vertelde van alle 
voorwerpen die ze naar het altaar moeten brengen. Andere 
misdienaren hebben uitgelegd wat ze moeten doen en 
hebben samen geoefend. Maar dit is niet alles, ze hebben 
ook een mooi knutselwerkje gemaakt over het thema 
‘vasten’, de pastoor heeft verteld over de betekenis van het 
vasten in de komende veertigdagen tijd. Hierbij  stellen ze 
zich voor: ‘Ik ben Rita, ik ben tien jaar oud. Ik wil graag 
misdienaar worden want ik wil de priester bij de 
Eucharistieviering helpen. Als misdienaar voel ik me 
dichterbij God’. ‘We zijn Ariella en Felicia. We zijn zussen, we zijn tien en acht jaar oud. We willen 
graag misdienaar worden want we vinden het belangrijk dicht bij God te zijn en de priester helpen 
alles klaar te leggen’. [Foto. vlnr: Ariella, Rita, Felicia]. Onze nieuwe misdienaren zijn heel 
enthousiast en kunnen niet wachten mis te dienen!  

 

Koffieochtend Liduinagroep en KBO 
 

De Liduinagroep en de KBO organiseren elke derde vrijdag van de maand een koffieochtend in de 
parochiezaal van 10.30 – 12.00 uur met o.a. activiteiten als woordspelletjes, rummikub of gewoon 
gezellig kletsen. U bent welkom op 20 februari.  

 

Nieuwe keuken: helpt u mee? 
We starten in april met de nieuwe keuken en kunnen alle handen gebruiken! Kleine en grote 
klusjes: muurtjes slopen of opbouwen, laminaat leggen, keuken plaatsen, IKEA-kastjes in elkaar 
zetten, en meer. Wilt u meehelpen? Laat weten wanneer het u uitkomt, dan stemmen we samen 
de planning af. Mail: lrv@pztb.nl  

mailto:pgv@pztb.nl
mailto:lrv@pztb.nl
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Deze nieuwsbrief stapt binnenkort over op Laposta 
Binnenkort verandert de communicatie binnen de parochie Heilige Titus Brandsma. Het 
parochieblad dat binnenkort verschijnt, zal voortaan Titus! heten. In dit blad zullen de lokale pagina’s 
niet meer worden opgenomen; alleen activiteiten die van belang zijn voor de hele parochie blijven 
hierin terug te lezen. Naast Titus! verschijnt er een parochiële nieuwsbrief, zodat u ook tussentijds 
op de hoogte blijft van het nieuws binnen de parochie. Daarnaast heeft elke lokale 
geloofsgemeenschap een eigen nieuwsbrief. Voor deze lokale nieuwsbrieven maakt de parochie 
gebruik van een account bij Laposta, waarin de redacteuren hun nieuwsbrief zelfstandig kunnen 
vormgeven. Onze locatie zal binnenkort eveneens overstappen op deze nieuwe verzendwijze. Dit kan 
betekenen dat u een ‘andere’ afzender ziet en dat de nieuwsbrief mogelijk in uw spamfolder 
terechtkomt. Ontvangt u ineens geen nieuwsbrief meer, kijkt u dan even in uw spambox. Afhankelijk 
van uw mailserver kunt u instellen dat de nieuwsbrief voortaan in uw inbox wordt bezorgd. 
Om geabonneerd te blijven op deze nieuwsbrief hoeft u zelf niets te doen. Wilt u daarnaast ook de 
parochiële nieuwsbrief ontvangen of nieuwsbrieven van andere locaties? Dan kunt u zich aanmelden 
via de link. 

 

Stille Omgang Amsterdam 

Op zaterdag 21 februari wordt ter voorbereiding in de Verrijzeniszaal van de 
Johannes de Doperkerk in Wageningen een lezing gegeven over de Stille 
Omgang en het Mirakel van Amsterdam door dhr. Brenninkmeijer van het 
Genootschap van de Stille Omgang. De lezing is gratis en begint om 20.00 
uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Iedereen is van harte welkom! De 
Stille Omgang is op zaterdag 21 maart.  

 

Digitale 40-dagenretraite  
 

Binnenkort is het Pasen, een hoogfeest waar we naar uitkijken. Voor wie zich hierop innerlijk wil 
voorbereiden, bestaat een digitale retraite die is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Je 
bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt en op welk moment. Een kwartiertje per dag is al 
voldoende. In principe doet ieder deze retraite dus individueel in de eigen omgeving. Maar 
natuurlijk kun je met anderen afspreken om er over na te praten. Mocht je binnen onze parochie 
willen aansluiten, neem dan contact op met Kika IJsselmuiden. Voor kijk hier voor meer info. 

 

Vrijwilliger secretariaat gezocht! 
Voor het secretariaat van onze kerk zijn wij nog steeds op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger 
(m/v) die één ochtend per 2 weken wil helpen. Interesse? Meld je bij het secretariaat op 
dinsdagochtend of neem contact op met Krista (06-11400848). 

 

Vier Nu 
Graag maken we u attent op een mooi initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland: de 
website www.vier.nu.  

https://titus-brandsma-parochie.email-provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=3cnc6bdx5s&l=qgcthi2omr
mailto:ijsselmuiden.ede@planet.nl
http://www.titusb.nl/
http://www.vier.nu/
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Ga je ook mee met het jongeren Focusweekend? 
Van 27 februari tot 1 maart organiseren we in de parochie het Focusweekend! Dit is voor iedereen 
die al deelneemt aan een focusgroep, maar ook degene die het misschien leuk lijkt om aan te 
sluiten. Of als je gewoon behoefte hebt aan een weekend vol gezelligheid en goede gesprekken, 
dan ben je ook van harte welkom! Kijk hier voor meer informatie.  

 

Veenendaal in dialoog: naastenliefde  
Ingekomen via Jan van Ham contact persoon Diaconaal Platform Veenendaal- Naastenliefde is een 
mooi streven en het is fijn om het te kunnen ervaren. Toch lukt dat niet altijd en 
zien we het niet overal terug. Wat zijn jouw ervaringen? We nodigen je uit om 
hierover mee te praten op woensdag 25 februari 2026 om 14:00-16:00 (inloop 
vanaf 13:30). Locatie: Veens Welzijn, buurthuis De Driehoek op het Zuiderkruis 
742, Veenendaal. Voor meer informatie kunt u hier klikken. Of meld hier aan. 

 

De Stadsakkers: neem eens een kijkje 
Afgelopen zondag vertelden Jan van Ham en Jasmijn Schoot (beiden parochiaan in 
onze kerk) over hun werk bij de Stadsakkers. De Stadsakkers maken net zoals De 
Voedselbank, Kledingbank en de soepfiets deel uit van Missie 0318. De oogst van 
de Stadsakkers is bestemd voor De Voedselbanken Veenendaal en omgeving  zodat 
ook degene die het met minder moeten doen, gezond voedsel kunnen eten. Jan en 
Jasmijn vertelden enthousiast waarom het leuk is en dat het voldoening geeft om 
hieraan bij te mogen dragen. Als u benieuwd bent hoe de 150 bedden en twee 
kassen tot bloei worden gebracht, dan ben u van harte welkom om een kijkje te 
nemen.  

 

Resultaten kerkbalans 2025 
De actie Kerkbalans 2025 heeft bijna 289.000 euro opgebracht. Het parochiebestuur is alle 
parochianen dankbaar voor hun bijdragen, en ook voor hun extra bijdrage. In het najaarsnummer 
2025 van voorheen TitusBreed luidde de parochie de klok over de (tot en met juli) sterk 
achterblijvende inkomsten uit Kerkbalans. Als dit zó zou doorgaan, zou de jaaropbrengst liefst 50 tot 
60.000 euro achterblijven bij die van de voorgaande drie jaar. Veel parochianen hebben hun hart, 
dat klopt voor geloof en Kerk, laten spreken en (extra) gul gegeven. Dat heeft geleid tot een beter 
jaarresultaat dan waar onze parochie halverwege het jaar op af leek te koersen. Benieuwd naar het 
resultaat? Klik dan hier.   

 

 

 

 

https://www.titusb.nl/nieuws/1698-focusweekend
https://lqzwgpo.clicks.mlsend.com/tf/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjE2NDEwNzAsXCJsXCI6MTc4NzU0MTM5ODI2Njg1MjEyLFwiclwiOjE3ODc1NDE1MDY1NzQyNzM3OX0iLCJzIjoiM2JjOTYwNTI1NjQwNTViMyJ9
https://lqzwgpo.clicks.mlsend.com/tf/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjE2NDEwNzAsXCJsXCI6MTc4NzU0MTM5ODM0MDI1MjQ4LFwiclwiOjE3ODc1NDE1MDY1NzQyNzM3OX0iLCJzIjoiMTg0Njc5MjJmYzBkMTdkZiJ9
https://www.titusb.nl/nieuws/1693-kerkbalans-2025-goed-2026-beter

