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Nieuwsbrief Salvatorkerk

R.K. Salvatorkerk Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 54 3904 TL Veenendaal
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 u

Agenda

Medio januari Week van Gebed www.salvatorkerkveenendaal.nl
Woe 21 januari The Chosen Voor meer klik hier

Woe 21 januari Week van Gebed Salvatorkerk | www.salvatorkerkveenendaal.nl
Za 24 januari Game in the Church Voor meer klik hier

Za 14 februari Grote schoonmaak Irv@pztb.nl

Di 10 maart Ontmoeting Sionskerk pgv@pztb.nl

Terugkerende activiteiten

le Dins 19.15 u Rozenkransgebed

2eza9.00u Klusochtend

3®Vrij 10.30u Koffie ochtend Liduinagroep/KBO
3ez012.00u Omgekeerd Huisbezoek

4e Dins 17.15u Gezamenlijke maaltijd

4° zat 10.00 u Kerk open voor stilte en gebed

Zie uitgebreide informatie over deze activiteiten op www.salvatorkerkveenendaal.nl

Vl e rin ge N = er js tijdens de viering kindernevendienst

Zo 25 jan 11.15 uur Communieviering Erika Dupain Cantor/organist
Zo 1 febr 11.15 uur Eucharistieviering Pastoor Hans Pauw Willibrordcantorij
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Bedankt namens De Voedselbank

Namens De Voedselbank ontvingen we een berichtje naar aanleiding van alle
producten die door u in december zijn ingezameld: “Dankjewel voor het
brengen van de tassen.

Deze zijn alweer uitgesorteerd in onze voorraad. Volgende week en verder
worden ze in onze winkel aangevuld. Zij zullen weer bijdragen aan vrolijke
gezichten van onze klanten. (Nog steeds 140 gezinnen).”

Tweede collecte

De eerste collecte in de kerk is altijd voor het pastorale werk in de parochie en de tweede collecte is
voor een diaconaal doel. De tweede diaconale collectes voor de komende twee zondagen zijn voor:
Liduina bezoekgroep ouderen en zieken (25 januari) en de parochiele Caritas (1 febr).

Nieuwe keuken: uw hulp is welkom!

Dankzij uw fantastische bijdrage tijdens de kerstcollecte krijgt onze keuken een opknapbeurt. In
totaal is er maar liefst € 1.300,- ingezameld. We willen u bedanken voor uw gift en uw
betrokkenheid! We starten in april met de nieuwe keuken en kunnen alle handen gebruiken! Kleine
en grote klusjes: muurtjes slopen of opbouwen, laminaat leggen, keuken plaatsen, IKEA-kastjes in
elkaar zetten, en meer. Wilt u meehelpen? Laat weten wanneer het u uitkomt, dan stemmen we
samen de planning af. Mail: [rv@pztb.nl

Oproep: wie verdient de paaskaars 20247

Aan wie zou u — of jij — de paaskaars van 2024 willen schenken? Wie in uw omgeving kan een
lichtje goed gebruiken; iemand die steun, bemoediging of waardering verdient?

Laat het ons weten! Stuur uw/jouw aanbeveling naar Irv@pztb.nl.

Met warme groeten, Locatieraad en Pastoraatsgroep

Grote schoonmaak

Om onze kerk schoon, fris en gastvrij te houden, organiseren we een grote
schoonmaakochtend.

Daarvoor kunnen we alle helpende handen goed gebruiken!

Waar: In de kerk | Wanneer: 14 februari | Tijd: 8.30 tot 12:00

Of je nu een uurtje kunt helpen of de hele ochtend: alle hulp is van harte
welkom. Samen maken we er een fijne en gezellige ochtend van, koffie en
lekkers staat klaar! Alvast hartelijk dank en we hopen je te zien! Met
vriendelijke groet, locatieraad Veenendaal

Parochie nieuwsbrief

Via deze link meldt u zich aan voor nieuwsbrieven van de parochie en/of de digitale editie van het
parochieblad Titus! Dit staat los van deze nieuwsbrief (u blijft deze gewoon ontvangen).



https://titus-brandsma-parochie.email-provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=3cnc6bdx5s&l=qgcthi2omr

Vrijwilliger secretariaat gezocht!

Voor het secretariaat van onze kerk zijn wij nog steeds op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger
(m/v) die één ochtend per 2 weken wil helpen. Ben jij een duizendpoot, gastvrij en betrokken bij de
kerk? Dan komen we graag met je in contact! Interesse? Meld je bij het secretariaat op
dinsdagochtend of neem contact op met Krista (06-114008438).

Kom & Zie-viering in teken Maria Lichtmis

Hij is er weer: de Kom & Zie viering! Zondag 1 februari is de eerste

Kom & Zie van dit jaar, de dag daarop is het feest van Maria Lichtmis. 1
Zoals gebruikelijk sluiten we deze viering met een lekker buffet af '
waar er gelegenheid is om met elkaar te praten of kennis te maken.
Samen eten verbindt en bevordert de gesprekken. Een aantal
parochianen bakt altijd heerlijke taarten en maakt allerlei hapjes.
Mogen we weer op u rekenen? En bij deze Kom & Zie viering volgen
we de oude traditie om op Maria Lichtmis pannenkoeken te eten:
mocht u iets willen meenemen om te delen, genieten deze keer de
pannenkoeken de voorkeur. Stroop en poedersuiker zijn aanwezig.
Op deze zondag hebben we een gast die ons over Franciscus van
Assisi en de Franciscanen in Nederland komt vertellen. Dit jaar is
Franciscus achthonderd jaar geleden gestorven, overal in de wereld
wordt dit op verschillende manieren gevierd. Broeder Theo van het — =
Franciscaanse klooster in Den Bosch zal na de viering hierover vertellen. Voor deze gelegenheld is
de huiskamer klaar gemaakt zodat iedereen op zijn gemak naar hem kan luisteren. Wilt u meer
over het feest van Maria Lichtmis weten en waarom er pannenkoeken worden gegeten? Lees hier
verder...

Maria Lichtmis herinnert ons aan het verhaal van de Opdracht des Heren, dat is wanneer Jezus,
veertig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dit kunnen
we in het Evangelie volgens Lucas lezen: "En toen de tijd was gekomen voor hun reiniging volgens
de Wet van Moses, brachten ze Hem naar Jerusalem, om Hem op te dragen aan de Heer, zoals er
geschreven staat in de Wet des Heren (Lucas 2, 22-23).

Het centrale thema is de openbaring van Christus als het Licht dat voor alle volkeren straalt. Maria,
de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Dat is de reden dat Maria Lichtmis op
2 februari wordt gevierd: veertig dagen na de kerstnacht. Vanaf de 10de/11de eeuw wijdde men
met Maria-Lichtmis kaarsen. Gelovigen kregen kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor
onheil.

En de pannenkoeken? Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken.
De vorm en kleur van de pannenkoeken worden gezien als een verwijzing naar de zon en het licht.
De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben. Die
culinaire folklore vind je terug in een oude spreuk: Op Lichtmis is er geen vrouwken zo arm, of zij
maakt haar panneken warm.

Game in the church! Zaterdag 24 januari

Jongeren opgelet! Je kunt je nog tot en met 22 januari opgeven voor de gamemiddag in de
Salvatorkerk. Opgeven kan via: jongerenpastoraat@pztb.nl. Meer informatie vind je hier.
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Tip: Podcast heilige van de dag

Van een lezer ontvingen we een tip over een podcast. De persoon vond de podcast erg mooi en
leerrijk en wil deze graag met u delen. In deze podcast Heilige van de Dag vertelt priester Roderick
Vonhogen korte verhalen over martelaren en dwarsliggers, over mystici, rebellen en twijfelaars.
Van Sint Maarten tot Fransciscus, van Maria tot moeder Teresa uit de kerkgeschiedenis. Hun leven
en keuzes zetten aan tot nadenken over geloof en het leven van nu. Klik hier voor de podcast.

Save the date: nieuwe datum 10 maart

De eerder genoemde datum 29 januari gaat niet door. In de plaats daarvan is er een nieuwe datum
die u bij belangstelling hiervoor in uw agenda mag noteren. Op 10 maart organiseren we weer een
laagdrempelige en gezellige ontmoeting met onze buren van de Nederlands Hervormde Sionskerk.
Als 60 jaar zijn we als kerken buren van elkaar. Om elkaar beter te leren kennen komen we op 10
maart bij elkaar. Je bent welkom van 20.00 u-21.30 uur (inloop 19.45 u) om kennis met elkaar te
maken, elkaar te ontmoeten in een ongedwongen gezellige sfeer. Aanmelden kan bij Kornelia
Azizi via pgv@pztb.nl of spreek haar aan in de kerk.

Actie Kerkbalans 2026

Elk jaar zetten ruim tweeduizend kerken zich in voor een grote actie om geld
in te zamelen voor hun eigen kerkgemeenschap/parochie. Kerken
ontvangen geen subsidie van de overheid en zijn daarom afhankelijk van de
giften van hun leden. De kosten voor het onderhoud van het kerkgebouw,
maar ook voor bijvoorbeeld koffie, personeel en missionaire en Actie
maatschappelijke activiteiten lopen door. Om dit allemaal mogelijk te Kerkbalans
maken, is er Actie Kerkbalans.

We zijn als parochie h. Titus Brandsma dankbaar dat we van betekenis

mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving. Maar dat gaat helaas niet vanzelf. Het kost inzet
van vele vrijwilligers, maar vraagt ook om voldoende middelen. Het geschenk van de kerk, dat wilt
u toch ook behouden en doorgeven? Geef daarom ook! U kunt uw kerkbijdrage overmaken aan:
Parochie Heilige Titus Brandsma NL40 RABO 0113 988109 o.v.v. KB26LOC Op de website vindt u
meer informatie. Ook vindt u hier informatie over belastingaftrek van uw gift.

De resultaten van de Actie Kerkbalans 2025 kunt u hier lezen.

Week van Gebed 2026

Door Maria Meijer [contactpersoon Week van Gebed Veenendaal]

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2026 moedigt kerken aan om in te gaan op het
geloof dat alle christenen verenigt. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd
miljoenen christenen voor eenheid, vrede en gerechtigheid. Door samen te bidden ervaren we dat
we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen
door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. In 2026 vindt de
gebedsweek plaats van 18 tot en met 25 januari. Lees verder op: week van gebed en bid mee!
Directe link naar alle data en tijden: klik hier Op woensdag 21 januari is er een gebedsdienst in de
Salvatorkerk.
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In gesprek met elkaar: dialoogtafels in Veenendaal

Ingekomen via Jan van Ham contact persoon l
Diaconaal Platform Veenendaal- Wie wel eens

heeft meegedaan aan een dialoogtafel weet hoe
bijzonder zo’n gesprek kan zijn. In een open en
veilige sfeer luisteren mensen naar elkaar, delen ze
persoonlijke ervaringen en ontstaat er ruimte voor
nieuwe inzichten. Het gaat niet om gelijk krijgen,
maar om elkaar beter begrijpen. Juist die beleving,
met aandacht en respect, maakt de dialoogtafels zo
waardevol. In het kader van de Week van Gebed wordt op 27 januari 2026 een dialoogtafel
georganiseerd bij ICF. Dit is een mooie gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met deze
manier van ontmoeten en verdiepend in gesprek gaan. De verwachting is dat er in de loop van het
jaar nog meer dialoogtafels zullen volgen.

Wie zelf een rol wil spelen in het begeleiden van zulke gesprekken, kan daarvoor een basistraining
volgen op 22 januari. Deze training is bedoeld voor mensen die willen leren hoe je een dialoogtafel
goed en veilig begeleidt. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vormen van een kerngroep die zich
structureel met de dialoogtafels gaat bezighouden. Hiervoor worden nog deelnemers gezocht. Wie
belangstelling heeft om hieraan mee te doen, kan zich aanmelden. Meer informatie en nieuws over
dit initiatief is te vinden via veenendaalindialoog.nl, mail naar veenendaalindialoog@gmail.com of
bel 06-51936832.

Een van de deelnemers van 9 december zegt over deze bijeenkomsten dat het in het begin best
spannend was om te gaan, omdat niemand wist hoe het gesprek zou verlopen. Maar dat het heel
verbindend is om met elkaar in dialoog te gaan. Verschillende religies hebben overeenkomsten en
verschillende in wat we geloven. Duidelijk werd dat liefde en goed doen in alle geloven centraal
staat. En dat als men zich richt op wat verbindt in plaats van op wat ons scheidt er meer begrip en
harmonie ontstaat tussen mensen.

Filmserie the Chosen vanaf 21 januari in Ede

Vanaf woensdag 21 januari zal elke drie weken de filmserie The Chosen vertoond worden in het
zaaltje van de kerk van de RK Kerk van Ede. Omdat de thema’s van elke aflevering stof tot
nadenken/napraten geven is het fijn om dit met elkaar te kunnen bespreken. Pastoor Hans Pauw
zal de eerste nabespreking leiden, voor de andere afleveringen hebben we Astrid Bulte en Mentha
Kalfs bereid gevonden om dit te doen. Je kunt je hiervoor opgeven via
pastoraatsgroepede@pztb.nl, of kom gewoon langs op woensdag 21 januari in de Francisuszaal van
de Antoniuskerk, Stationsweg 112 in Ede. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Meer
informatie vindt u hier .

Conferentie Missionaire Parochie

We zijn weer op zoek naar slaapplaatsen voor de aankomende Conferentie van de Missionaire
parochie in Veenendaal. Met name voor de conferentievrijwilligers zal het om 2 nachten gaan.
Voor andere gasten als sprekers, zusters of andere gasten van ver zal het misschien maar om 1
nacht gaan. In totaal verwacht de organisatie een vraag van rond de 100 slaapplaatsen. Graag
nodigen we u daarom uit te overwegen of u ook iemand in huis een plekje zou kunnen geven. U
hoeft daarvoor zelf niet per se deel te nemen aan deze conferentie. Voor meer informatie kunt u
mailen naar missionair@pztb.nl
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