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H. Titus
Brandsma

Nieuwsbrief Salvatorkerk

R.K. Salvatorkerk Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 54 3904 TL Veenendaal
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 u

Agenda

December Inzameling Voedselbank www.salvatorkerkveenendaal.nl
Woe 24 dec Kindje Wiegen Klik hier

Ma 12 jan Alpha cursus Irv@pztb.nl

Medio jan Week van Gebed www.salvatorkerkveenendaal.nl
Di 13 jan Titus Leerhuis Bennekom joostijss@gmail.com

Vanaf 21 jan The Chosen Ede Klik hier

Terugkerende activiteiten

le Dins 19.15 u Rozenkransgebed

2e zat 9.00 u Klusochtend

3¢ Vrij 10.30u Koffie ochtend Liduinagroep/KBO (vanaf 2026)

3ezon 12.00 u Omgekeerd Huisbezoek

4e Dins 17.15u Gezamenlijke maaltijd

4¢ zat 10.00 u Kerk open voor stilte en gebed
In de vorige nieuwsbrief stond een klein foutje in bovenstaand overzicht. Dit is de juiste!
Zie uitgebreide informatie over deze activiteiten op www.salvatorkerkveenendaal.nl

Vieringen
Zo 28 dec  11.15 uur Communieviering Andy Artns Willibrordcantorij
Zo 4 jan 11.15 uur Communieviering Maria Meyer (Nog niet bekend)

R.K. Parochie H. Titus Brandsma

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
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http://www.salvatorkerkveenendaal.nl/
https://www.titusb.nl/nieuws/1671-feestdag-van-onze-lieve-vrouw-van-guadelupe-2
mailto:lrv@pztb.nl
http://www.salvatorkerkveenendaal.nl/
mailto:joostijss@gmail.com
https://www.titusb.nl/nieuws/1680-filavond-serie-the-chosen
http://www.salvatorkerkveenendaal.nl/

Kerstvieringen

24 december 17.00 uur Kindje Wiegen (kerstviering voor de allerkleinsten — duur: 45 minuten)

24 december 20.00 uur Eucharistieviering kerstavond met Roderick Vonhogen koor Willibrordcantorij
24 december 22.00 uur Eucharistieviering kerstnachtmis met Archibald van Wieringen koor Feniks

25 december 11.15 uur Eucharistieviering eerste kerstdag met pastoor Hans Pauw koor Kleurrijk
Voor deze vieringen zijn geen toegangskaarten nodig.

Tweede collecte

De eerste collecte in de kerk is altijd voor het pastorale werk in de parochie en de tweede collecte is voor
een diaconaal doel. De tweede diaconale collectes voor de kerstvieringen (incl 28 dec.) is voor:
De Voedselbank.

Inzameling voor De Voedselbank

Zoals ieder jaar nemen we als Salvatorkerk tijdens de adventtijd weer deel Boodschappenlijstje
aan de voedselestafette. De hele maand december zullen er weer tassen Blikjes mais, suiker

. . T . Blik halve peren
klaarliggen om thuis te vullen met producten. Er zullen ook lijstjes liggen om ) . )

) Blik perziken, Koffiepads

mee te nemen. Hierop staan de producten waar op dat moment behoefte Blik cocktail fruit
aan is. Ongeveer 100 mensen uit Veenendaal zijn afhankelijk van de Appelsap
voedselbank. Sinaasappelsap

Extra geldinzameling keuken met kerstmis

Zoals eerder al aangekondigd zal er na de kerstvieringen een extra collecte gehouden worden bij de
uitgang voor het opknappen van de keuken. Elke gift, hoe klein ook, is een teken van verbondenheid en
draagt bij aan een huis waar Gods liefde zichtbaar wordt in onze zorg voor elkaar. Met een warm hart en
dankbare groet, Locatieraad Veenendaal

Kindje Wiegen: Kleur een kleurplaat

Voor de allerkleinsten is op 24 december om 17.00 uur Kindje wiegen, een traditie in onze Salvatorkerk.
Samen staan we stil bij de geboorte van het kindje Jezus: we lezen het kerstverhaal en we zingen samen
gezellige kerstliedjes. Het zal een interactieve viering worden en duurt ongeveer 45 min. De kinderen
mogen hun pop of knuffel meenemen in een warme doek zodat zij deze tijdens de Kindje Wieg-viering
kunnen wiegen.

Na afloop is er voor de kinderen iets lekkers. Wees welkom, er is plek voor iedereen!

Print deze Kleurplaat uit, kleur hem en neem hem mee naar de kerk. We hangen ze rondom het altaar als
teken van liefde voor het kindje Jezus, onze Koning.



https://docs.google.com/document/d/1mQ_jCpsE1PF3CcXWGnNZXslluszwp-P8/edit?usp=sharing&ouid=110396483490166646258&rtpof=true&sd=true

Andy Arnts debuteert als parochieel voorganger

Op zondag 28 december, de feestdag van de Heilige Familie, zal Andy
Arnts zijn debuut maken als parochieel voorganger. Wat bracht hem
ertoe deze stap te zetten en wat hoopt hij te bereiken?

Andy vertelt: ‘Al sinds mijn prille jeugd ben ik gegrepen door onze
katholieke tradities, rituelen en symbolen. Als jonge misdienaar trad ik
die roomse heisa — zoals Gerard Reve het ooit gekscherend noemde —
tegemoet met een toewijding die zich met de jaren steeds dieper in mij
heeft verankerd en die gaandeweg uitgroeide tot een verlangen om
mijn geloof op een actieve manier uit te dragen.

Dit proces kreeg definitief gestalte door de gesprekken die ik tussen
2022 en 2023 voerde met zestien kloosterzusters, voor mijn boek De
stille wijzen. Tijdens die ontmoetingen raakte ik telkens weer
geinspireerd door hun eenvoud, wijsheid en contemplatieve

levenswijze.
Een van hen, de Nijmeegse dominicanes Catharina Al, raakte mij vooral door haar honger naar het
verspreiden van de Blijde Boodschap, waarover zij met grote bevlogenheid sprak. Ik dacht: moet ik dat ook
niet gaan doen? Is het geen logische stap in de ontwikkeling van mijn geestelijke leven om mij, nu ik
Abraham heb gezien, ook toe te leggen op de verkondiging? Om niet alleen een bestaande
geloofsgemeenschap, maar ook het groeiende aantal aspirant- katholieken op een inspirerende manier
binnen te leiden in het mysterie van ons kleurrijke geloof?

In het voorjaar van 2024 trok ik pastoor Mauricio na een eucharistieviering in Veenendaal aan zijn kazuifel
en vertelde hem dat ik me graag wilde opgeven voor de cursus ‘parochieel voorganger’. De rest is
geschiedenis: de cursus startte in oktober 2024 en eindigde met een kloosterweekend bij de
franciscanessen van Denekamp — die op de boekpresentatie van De stille wijzen zo mooi het Onze

Vader in het Indonesisch hadden gezongen. Toen ik tijdens dat kloosterbezoek zuster Christella (moeder-
overste) vertelde dat ik parochieel voorganger wilde worden, verscheen er een trotse en
tegelijk wat ondeugende glimlach op haar gezicht.

Ze zei: “Wat een mooie roeping. Komt dat door ons gesprek van vorig jaar?” “Uiteraard,”
antwoordde ik, en dat was niet eens gelogen. Want zij en haar Indonesische medezusters
zetten zich eveneens hartstochtelijk én succesvol in voor het verdiepen en verspreiden
van al die roomse heisa. Als mij dat ook lukt — en gelukkig heb ik daarbij de hulp en steun
van mijn ervaren collega’s Maria Meijer, Henk Koop en Erika Dupain — dan is mijn missie
geslaagd’

De interviews voor het boek ‘De Stille
A | p h a C U rS U S wijzen’ waren de inspiratie om de stap

te zetten naar parochieel voorganger.

Heb je vragen over het christelijk geloof of zoek je verdieping? Op maandag 12 januari
2026 start er weer een nieuwe Alphacursus afwisselend in Wageningen en Bennekom.
Kom vrijblijvend naar de kennismakingsavond op maandag 12 januari in Wageningen
om 19.30 uur om te kijken of de alphacursus iets voor jou is. Kijk voor meer
informatie.
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Levende kerststal in Renkum

Op kerstavond 24 december om 17.00 uur, is op het plein voor de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming-
kerk in Renkum (Dorpsstraat 1) een levende kerstsal. Kinderen en volwassen spelen het verhaal na, en er is
een stal met dieren. Meer: levende kerststal Renkum

Eten in de kerk: op elke 4¢ dinsdag van de maand

Door Cisca Groothedde- Op de
4 e dinsdag van de maand (dat
was nu op dinsdagmiddag 25
nov.) was het weer de laatste
keer dit jaar dat we gezamenlijk
eten in de parochiezaal van de
kerk. Nu hadden de koks van
ons team, Hannie en Betty,
besloten om een feestelijk 4-
gangen kerstmenu te maken.
Ria, onze gastvrouw, had de
tafels weer mooi versierd met
kerstlaken, kaarsjes en haar zelf
gemaakte kerststukjes. Alles zag
er weer heel sfeervol en
feestelijk uit.

De tafel was ook nog eens extra
versierd met voor iedere gast een door Hannie zelf gemaakte

kerstkaart en Betty had haar mooie bijdrage, namelijk een prachtig en kundig gevouwen Kerstengel.

Het diner smaakte weer bijzonder goed en iedereen ging met een warm en voldaan gevoel na de

koffie weer huiswaarts.

Ook u kunt er wel eens bij zijn. ledereen is welkom, maar we kunnen maximaal 12 gasten

ontvangen. U dient zich hiervoor dan wel in januari (véér de 24 e ) bij mij aan te melden via de e-mail:
ciscaroskamp@hotmail.com of via de app of tel: 06-49 62 62 24. Het gezamenlijk eten is altijd op de

4e dinsdag van de maand (behalve in de maanden juli, augustus en december) en u bent van harte
welkom rond 17:15 uur en het duurt tot ongeveer 19.30 uur. Wel vragen wij aan u een bijdrage van

€ 7,- p.p. en dat kunt u bij binnenkomst meteen (contant) bij mij betalen. Voor nu wens ik u allen namens
ons team een heel Zalig Kerstfeest en een héél goed en bovenal

gezond 2026 toe. Zien we u in januari ook aan onze dis?

Filmserie the Chosen vanaf januari in Ede

Om alvast in uw agenda te noteren. Vanaf woensdag 21 januari zal elke drie weken de filmserie The Chosen
vertoond worden in het zaaltje van de kerk van de RK Kerk van Ede. Meer informatie vindt u in de volgende
nieuwsbrief of kijk alvast op de website wat The Chosen inhoudt.
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Veens boek “Wat bezielt ze toch” met Wat bezielt
21
co-auteurs uit onze kerk ze toch...?:

Levens- en geloofsverhalen van Veenendalers

Wat bezielt ze toch? is een inspirerend en toegankelijk boek dat ingaat op
vragen rond geloof, zingeving en persoonlijke drijfveren. In het boek zijn 70
Veenendaalse inwoners aan het woord over wat hen innerlijk beweegt te
geloven binnen de diverse geloofsstromingen zoekende naar een goed mens
te zijn, een mens die in vrede met zichzelf en met God kan leven. Het boek is
geschikt voor iedereen die geinteresseerd is in levensverhalen, spirituele
zoektocht, levensvragen en de rol die geloof daarin kan spelen. Enkele
parochianen hebben meegeschreven aan dit boek. O.a. Jos Schilte, Andy
Artns, Cor van Kleef en Maria Meijer.

Het boek is te koop bij boekhandel van Kooten aan de Zandstraat. Een leuk
geschenk voor kerst of voor een verjaardag wellicht.

Benieuwd? Er ligt ook een inkijk/uitleen exemplaar achter in de kerk.

Titus Leerhuis prof. dr. Sarot over concilie Nicea

Op dinsdag 13 januari, zal Marcel Sarot, Professor of Fundamental Theology van Tilburg School of Catholic
Theology, in RK Bennekom een lezing geven over het Concilie van Nicea, en de invloed op de katholieke kerk
in die tijd en wat betekent dit voor ons, katholieken, in 2026. Aanvang van de lezing is 20.00 uur. Toegang
gratis (vrijwillige bijdrage na afloop). Adres: Heelsumseweg 1

Zalig kerstmis en een gezegend nieuwjaar!




