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Nieuwsbrief Salvatorkerk

8 juli 2025
R.K. Salvatorkerk Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 54 3904 TL Veenendaal
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 u

Agenda

6 sept Liduinadag sofiagijzen@hotmail.com
15 sept Alphacursus alpha@pztb.nl

Terugkerende activiteiten

2eza9.00u Klusochtend
3e2012.00u Omgekeerd Huisbezoek (zomerstop — start in september)
le Dins 19.15 u Rozenkransgebed
4e Dins 17.15u Gezamenlijke maaltijd (zomerstop — start in september)
4¢ zat 10.00 u Kerk open voor stilte en gebed
Zie uitgebreide informatie over deze activiteiten op www.salvatorkerkveenendaal.nl

Vl erin ge N = er is tijdens de viering kindernevendienst

Zon 13 juli 11.15 uur Eucharistieviering A. van Wieringen Laudate Dominum
Zon 20juli  11.15 uur Communieviering Toos Jurrius Willibrordcantorij
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Nieuwe aanvangstijd per 1 juli 2025

Pastoor Mauricio Meneses is op dit moment de enige vaste priester de vijf geloofsgemeenschappen.
Om eucharistievieringen mogelijk te blijven maken, is in overleg besloten dat er vanaf 1 juli nieuwe
aanvangstijden zijn op deze vijf locaties, namelijk 9.15 en 11.15 uur. Voor onze locatie betekent dit
dat de viering voortaan om 11.15 uur plaatsvindt. Lees het volledige bericht op onze website

Tweede zaterdag tuin- en klusochtend

Op de tweede zaterdag van de maand (12 juli weer) komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om
klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen
wilt lopen is dat mogelijk. De koffie staat klaar. Wilt u helpen? Dat kan: u hoeft zich niet aan te
melden, maar kom gerust koffiedrinken of meehelpen. Voor meer informatie of opmerkingen: mail
dan naar Irv@pztb.nl We beginnen om 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.

Tweede collecte

De eerste collecte in de kerk is altijd voor het pastorale werk in de parochie en de tweede collecte is
voor een diaconaal doel. De tweede diaconale collectes voor de komende twee zondagen zijn:
Zondag 13 juli: Liduinagroep

Zondag 20 juli: Music Making A Difference/RomayneWheeler

Liduinagroep

De Liduinagroep heeft oog voor zieke- en oudere parochianen. Zij worden regelmatig bezocht door
de bezoekgroep. Op zaterdag 6 september worden zij weer uitgenodigd voor een speciale dag in
onze kerk met de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen en ook wordt er gezorgd voor een
gezellige lunch.

Music Making A Difference/Romayne Wheeler

Romayne Wheeler is een van oorsprong Amerikaanse
componist/pianist die leeft tussen de Tarahumara indianen in
Mexico. Elk jaar toert hij door Europa om (kleinschalige) concerten
te geven en ieder jaar treedt hij ook op in onze parochie (RK
Bennekom). De opbrengt daarvan is voor de indianen, een arm volk
dat in zeer moeilijke omstandigheden zich moet zien te redden.

Nieuws van ‘Hebreeuws in de Vallei’

Het studieseizoen van de Werkgroep van Hebreeuws in de Vallei start in september 2025 met de
driejarige taalcursus Bijbels Hebreeuws. En gaat verder met verschillende leesgroepen Hebreeuws,
zowel overdag als ‘s avonds, alle in Veenendaal. Lees meer hierover op de website
www.hebreeuwsindevallei.nl . Bij aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met de secretaris:
Rosa Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 515432 of per mail rosabeijen@gmail.com

Dit is een activiteit van buiten onze parochie.
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Picknick in het Torckpark in Wageningen

Als u het gezellig lijkt is het aankomende zondag 13 juli mogelijk
om aan te sluiten bij de picknick in het Torckpark in Wageningen.
Na afloop van de viering in Wageningen (maar u kunt ook na de
viering in Veenendaal nog gerust aansluiten) organiseert de KOEMI
club (oa Hadewijch, Carolien & Gosja) een picknick. Daar zullen we
samen ons meegebrachte lekkers en de lunch delen, en evt kun je
mee doen met spelletjes of evt liedjes zingen. We hopen dat er veel
mensen zijn die iets mee willen nemen om na afloop te delen. Bv
cake (gebakken of gekocht), of krentenbollen/broodjes of iets
hartigs of zoets, iets te drinken (iets warms of kouds), alles is goed
en fijn om met elkaar te delen. Als het kan graag ook eigen bord,

bestek en bekers meenemen. De KOEMI club is voor basisschoolkinderen, maar bij deze plckmck is
iedereen, van jong tot oud, kind of volwassenen, allemaal welkom! Bij slecht weer (regen) kunnen
we waarschijnlijk in de Verrijzeniszaal bij de kerk lunchen.

Susan, Annie, Nicole en Hadewijch

In memoriam Henk van Buul

Henk van Buul is op 23 januari 1937 als Hendrik
Pieter Johannes in Dordrecht geboren. Hij was
de oudste in het gezin. Later kwamen daar nog
twee zusjes bij. Na de lagere school ging hij via
de HBS naar de HTS om Chemie te studeren.
Eerst werkte hij bij Dupont de Nemours en later
bij Bayer. Hij leerde Lia kennen en in 1963
gingen ze trouwen.

De eerste woning stond in Zwijndrecht, om
vervolgens via Ede in Veenendaal te gaan
wonen.

In 1987 kwamen ze naar hun huidige woning
aan de Sterkenburg. Dat werd zijn paleis.

Met een tuin om van te smullen en een
zwembad waar je met de warmte zo in wilt
springen. Henk en Lia hadden een dochter,
Denise en een zoon, Arjan. Denise woont in
Veenendaal en Arjan in Amerika.

In 1996, 29 jaar geleden ging Henk met
pensioen. Hij genoot van zijn vrije tijd want had
hobby’s genoeg. Hij sportte graag met de
Kangoeroes, een trimclub. Hij was altijd bezig.
Tot voor ander halfjaar zaten Henk en Lia samen
op een bridgeclub. Tot voor ander halfjaar zaten

Henk en Lia samen op een bridgeclub. Henk
zong lang in het Willibrordkoor, ook dat koor
stopte. Samen waren ze lid van het KBO. Het
laatste uitje naar Haarlem waren ze nog van de
partij.

De tuin gaf hem veel voldoening, zelfs tot op
het laatste moment op vrijdag 27 juni. De buren
zagen hem donderdag in de tuin en vrijdag
weer. En toen vrijdagavond het bericht kwam
dat hij overleden was, kwam dat als uit de lucht
vallen.

Hij was voor zijn kinderen een goede doch
strenge vader. Met het klimmen van de jaren
werd hij milder. En voor zijn kleinkinderen was
hij hét grote voorbeeld. Hij leerde hen ook
zwemmen in zijn eigen zwembad. Hij paste ook
regelmatig op zijn kleinkinderen.

Op de kaart stond: Zijn positieve uitstraling, zijn
liefde voor de natuur en zijn onuitputtelijke
behulpzaamheid en interesse zullen we vreselijk
missen. Henk zag altijd het goede in mensen,
had voor iedereen een luisterend oor, een
helpende hand en een oprechte lach. Henk, rust

in Vrede
Maria Meijer




