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Nieuwsbrief Salvatorkerk  

15 oktober 2024 
R.K. Salvatorkerk Veenendaal Adriaen van Ostadelaan 54 3904 TL Veenendaal  

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-11.30 

Locatieraad: lrv@pztb.nl 06 51318073  Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl 06 3617 9785 
Spoed/uitvaart: (06) 51639884 Redactie: schakelredactie.veenendaal@live.nl  

Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag 29 oktober tot 12.00 uur 

Agenda 
Elke week 
15 oktober 
20 oktober 
27 oktober 
2 november 
12 november 
9 november 
20 november 
28 november 

Rozenkransbidden 
Synodaal gesprek 
Gelderse bedevaart 
Maria’s mantel retraite 
Katholieke jongerendag 
Synodaal gesprek 
Klusochtend begraafplaats 
Titus Leerhuis 
Ouderavond EHC 

ekr@tiscali.nl  
 
 
mariasmanteltoewijding@gmail.com 
 
 
lrv@pztb.nl 
joostijss@gmail.com 
ehcveenendaal@hotmail.com  

Terugkerende activiteiten 
Iedere dag 7.00 u 
2e za 9.00 u  
3e zo 12.00 u  
1e Dins 19.15 u  
3e Dins 19.30 u  
4e Dins 17.15 u  

Holy Hour m.u.v. vrijdag en de 3e dinsdag 
Klusochtend (zaterdag 12 oktober)  
Omgekeerd Huisbezoek  
Rozenkransgebed  
Stille aanbidding  
Gezamenlijke maaltijd  

Zie uitgebreide informatie over deze activiteiten op www.salvatorkerkveenendaal.nl 

Vieringen 
Zon 20 okt 
Zon 27 okt 

10.00 uur Communieviering 
10.00 uur Eucharistieviering 

Maria Meijer 
Erik Rozeman 

JKA 
Cantor/organist 

mailto:ekr@tiscali.nl
mailto:mariasmanteltoewijding@gmail.com
mailto:joostijss@gmail.com
mailto:ehcveenendaal@hotmail.com
http://www.salvatorkerkveenendaal.nl/
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Gezondheid pastoor Mauricio 
Beste parochianen, 
“Met vreugde en grote dankbaarheid wil ik met u delen dat 
afgelopen woensdag 9 oktober onze Pastoor Mauricio de 
grote, ingrijpende en definitieve operatie heeft ondergaan in 
Tilburg. De vrucht van al het gebed! Hij is ontzèttend 
dankbaar! 
Hij vraagt ook nu bij voortduring ons gebed voor zijn herstel. 
Hij moet het héél erg rustig aandoen, de komende 6 weken om 
de wond goed te laten genezen. 
Ontvang allemaal zijn hartelijke groet, alle goeds en Gods 
zegen”  
Groet, Anneke Busser (medewerker parochiesecretariaat) 

 

Oktober: rozenkransmaand 
In oktober is er elke week rozenkransgebed, de kerk is open en iedereen is van harte 
welkom. Het begint om 19:15 uur, de data zijn: 15, 22 en 29 oktober.  

 

Hulp gevraagd: vele handen maken licht werk 

 

Oproep: KBO Koffieochtend 
 

Onze KBO-afdeling heeft het idee opgevat om een koffieochtend in te stellen waarbij niet 
alleen KBO-leden maar ook anderen binnen onze parochielocatie welkom zijn. We denken 
daarbij vooralsnog aan één donderdagmorgen per maand van 10.00 tot 12.00 uur, in onze 
eigen parochiezaal. Voor dat wij hiermee kunnen starten is het nodig dat er een team van 
vrijwilligers komt dat bereid is volgens rooster een ochtend te verzorgen, te weten koffie 
en thee te maken en na afloop de zaal weer op te ruimen. Hoe meer mensen zich 
aanmelden hoe minder u hoeft te komen! Aanmelden kan via kboveenendaal@gmail.com 
; We denken met zo’n koffieochtend een aantal parochianen blij te maken met een extra 
ontmoetingsmogelijkheid. Mogen we op u rekenen? Jos Schilte voorzitter KBO afdeling 
Veenendaal e.o. 

Begin van dit jaar deden wij mee aan NL Doet, we maakten schoon en gingen tuinieren op 
de Katholieke Begraafplaats aan de Nieuweweg Noord. 
Deze klus was nog niet klaar. Daarom gaan we verder op 9 november tussen 9:00 en 12:00 
uur. 
Trek je oude kleren aan en neem schoonmaakspullen, harken en bezems mee. 
Wij zorgen voor koffie en lekkers. Voor vragen, bel met 06-11400848. 
Zien we jullie dan? Met hartelijke groeten, Locatieraad, Bart, Gregor en Krista 
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Eerste heilige communie 
 

Binnenkort wordt er in onze parochie een begin gemaakt met de 
voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Met het Doopsel 
wordt een kind opgenomen in de Kerk. Vanaf de leeftijd van 7 jaar 
wordt het kind uitgenodigd om de Eerste Heilige Communie te 
ontvangen. 
Bij voldoende aanmeldingen vindt de Eerste H. Communieviering 
plaats op zondag 25 mei 2025. De eerste ouderavond vindt plaats op 
donderdag 28 november 2024 om 20.00 uur in de parochiezaal. 
Deze avond is bestemd voor de ouders/verzorgers van kinderen die 
de Eerste Heilige Communie willen gaan doen. Tijdens deze avond zal u uitleg gegeven worden 
over de Eerste Heilige Communie en hoe de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie dit jaar 
georganiseerd gaat worden. Ook als u nog niet zeker weet of u uw kind wilt laten deelnemen dit 
jaar of als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom! 
U kunt het aanmeldingsformulier vinden op de website van onze kerk: 
www.salvatorkerkveenendaal.nl onder het kopje formulieren. U kunt dit aanmeldingsformulier 
volledig ingevuld mailen naar: ehcveenendaal@hotmail.com o.v.v. aanmelding EHC. U kunt het 
formulier ook inleveren of opsturen naar het secretariaat van onze kerk. Uiteraard kunt u uw kind 
ook op de ouderavond aanmelden. 
Bent u verhinderd op de ouderavond? Neem dan voor vragen en inlichtingen contact op met 
Miranda Tinholt van de communiewerkgroep. Email: ehcveenendaal@hotmail.com 
Hulp gezocht! Lijkt u het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen en kinderbijeenkomsten? 
Neem dan contact op!  

 

Avonden Synodaal gesprek, proeven en beleven 
 

 

Gelderse bedevaart Renkum 
Op zondagmiddag 20 oktober 2024 vindt in Mariabedevaartsoord Renkum aan de Dorpsstraat 1 de 
jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, Moeder van 
Toevlucht,  de Vrouwe van Gelderland. Meer informatie vind u hier.  

 

 

 

Dinsdagavonden 15 oktober en 12 november van 19.30-21.30 in de RK kerk en Hummezaal 
in Bennekom wordt aandacht besteed om het synodale gesprek onder de knie te krijgen 
en toe te passen in contexten van overleggen.  Twee ervaren specialisten; Hilde van Linden 
en Rob Polet van Platform Ignatiaanse Spiritualiteit zullen u meenemen in het hoe en wat 
van deze manier van luisteren en met elkaar uitwisselen. Inloop 19.15 met koffie. Meer 
informatie kunt u hier lezen.  

https://www.pztb.nl/bezinning/mariabedevaarten/1420-gelderse-bedevaart-renkum
https://www.titusb.nl/nieuws/1553-avonden-synodaal-gesprek
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Misdienaarsdag 
Zaterdag 5 oktober hebben een aantal van onze 
misdienaren deel genomen aan de Tarcisiusdag 
die door het Aartsbisdom Utrecht was 
georganiseerd. H. Tarcisius is de beschermer van 
de misdienaren, hij wordt namelijk beschouwd 
als eerste misdienaar hoewel zijn taken heel 
anders waren dan die van de misdienaren van nu. 
Deze dag was bedoeld om misdienaren en 
acolieten te bedanken voor hun dienstbaarheid 
aan de Kerk en had dit jaar als thema ‘Verleg je 
grenzen!’.  
De dag begon om 10:30 uur in de Sint 
Catharinakerk in Nijkerk met een processie 
rondom de kerk waar de 135 misdienaren en 
acolieten met wierook, kaarsen, een kruis en een 
vaandel met de afbeelding van Tarcisius mee 
liepen. Daarna volgde een plechtige 
Eucharistieviering met o.a. kardinaal Eijk. Na de 
lunch ging de hele groep naar het klimbos in 
Garderen waar iedereen op parcoursen van 10 of 
25 meter hoog hun grenzen konden verleggen! Het was uitdagend en soms best spannend 
zo hoog te staan. Na twee uur zouden we het klimmen afronden, maar het was zo leuk dat 
een paar van onze misdienaren toch nog een rondje op de hoge bomen wilden doen. Na 
de zegening van de pauskruisjes door kardinaal Eijk mochten de misdienaars en acolieten 
er eentje pakken en voldaan huiswaarts gaan. Het was een heel geslaagde dag: bedankt 
misdienaren van Veenendaal!  

 

Kathokidsbijeenkomst over Allerzielen 
Op vrijdagavond 1 november om 18:30 uur nodigen wij jullie uit om samen 
een lichtje te maken voor Allerzielen. Henk Koop zal ons deze avond begeleiden in deze 
mooie activiteit. Het wordt een gezellige en betekenisvolle avond, en we hopen dat jullie 
erbij kunnen zijn! 
Datum: Vrijdag 1 november | Tijd: 18:30 uur  |  Locatie: In de parochiezaal 
Geef je snel op ivm de materialen. Per mail of app 06-11400848 (Krista en Ingrid) 
PS: we werken met lijm en verf, dus doe niet je mooiste kleding aan. 
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Samen eten: vierde dinsdag in oktober 
 

 
Koemi Wageningen: voor alle kinderen 6-12 jaar 
 

 
 

 

 
 

 

Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op dinsdag 22 oktober. 
De kosten bedragen €7,00 per persoon. U ontvangt dan een heerlijk drie-gangenmenu. Voor 
meer informatie kunt u Cisca Groothedde aanspreken in de kerk of een mailtje sturen aan 
ciscaroskamp@hotmail.com. U bent welkom om 17.15 uur in de parochiezaal. We eten dus 
weer dinsdag 22 oktober! 


