Naamswijziging Parochie Hellige Titus Brandsma

Met ingang van heden is per deceet de naam van onze paochie gewijzigd
naar "parochie Heilige Titus Brandsma". Omdat het een hele klus is om op
al onze websites en uitingen naar "buiten" toe de naam te wijzigen (denk
bijvoorbeeld alleen al aan briefpapier e.d.) kan het even duren voordat de

oude naam overal is 'losgeweekt'.

Vertrek pastoor Ten Have

Onze bisschop, kardinaal Eijk, heeft
een beroep gedaan op onze pastoor
Henri ten Have om een nieuwe
benoeming te aanvaarden. Hij zal onze
parochie gaan verlaten en per 1 januari
a.s. worden aangesteld als pastoor van
de Sint Franciscusparochie in
Apeldoorn-Twello en omgeving.

Ruim 15 jaar heeft pastoor Ten Have
zijn beste krachten aan onze parochie
gegeven en daar zijn wij dankbaar
voor. Zijn vertrek spijt ons zeer, maar
het past ons vooral hem van harte te
feliciteren met zijn nieuwe benoeming
en hem, in de geest van Sint
Franciscus, ‘Vrede en alle goeds’ toe te
wensen. Op zondag 8 januari zullen wij
afscheid van hem nemen. Daarover
zullen wij u nader berichten.

Het bisdom heeft ons laten weten
te werken aan zijn opvolging.

Hulp gevraagd voor de dinsdagochtend

Voor dinsdagochtend zijn we tijdelijk op zoek naar een vrijwiillger die wil
helpen bij het schoonmaken van de parochiezaal/huiskamer. Op dinsdag
zijn vaak meer vrijwilligers aanwezig door werkzaamheden en aanloop. Je
werkt daardoor in een gemoedelijke sfeer. Om een uur of 10 u drinken we
gezamenlijk koffie. Wil jij ons ondersteunen? Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Natascha Helmes via veenendaal@pztb.nl of kom
dinsdagochtend vanaf 9.30 uur gewoon even langs.

Aan alle werkgroepen

Ben je actief in een werkgroepen en
wil je gebruik maken van de kerk,
de parochiezaal en/of de huiskamer
voor een vergadering of kerkelijke
activiteit? Geef het dan altijd door
aan het secretariaat, zodat er een
actuele agenda is. Indien er
tussentijds onverhoopt een uitvaart
of avondwake is, kan het
secretariaat dat in goede banen
leiden door contact op te nemen
met de werkgroep. Ook wordt
ermee voorkomen dat er dubbele
reseveringen ontstaan. Reserveren
kan via e-mail: veenendaal@pztb.nl
of door te bellen op dinsdagochtend
tussen 9.30 en 11.30 wuur via
telefoonummer 512218.

Missionaire parochiedag

Reserveer deze datum alvast in je
agenda: zaterdag 25 maart 2023. Op
deze dag zal er in Veenendaal een
ontmoetingsdag worden gehouden
van de Missionaire Parochie. De
bijeenkomst vindt plaats op
evenementenlocatie ‘De Basiliek'.

Na de succesvolle conferentie over de
missionaire parochie op 24 en 25
maart jl. in Breda is er opnieuw een
dag voor diegenen die interesse
hebben of aan de slag willen om een
(meer) missionaire parochie te
worden. Dat wil zeggen een parochie,
die met de hulp van Gods genade, ook
mensen van buiten de parochie in
contact wil brengen met God, met
Jezus Christus. De dag loont het
meeste, indien je met een groep uit je
parochie of geloofsgemeenschap aan
deze dag deelneemt.




Thomasviering in Ede:

Door Jos vd Lee

In onze h.Titus Brandsma Parochie worden mooie en interessante
activiteiten georganiseerd. Zo was er zaterdag 22 oktober van 17.00
uur tot 20.00 uur een Thomasviering in de Anthoniuskerk in Ede.

Omzien naar elkaar” was het thema
van de Thomasviering die voor de
viffde keer werd gehouden. Een
laagdrempelige oecumenische
liturgieviering voor mensen, wie dan
ook, met al hun vragen, twijfels,
verlangens en hoop. In een sfeer
van openheid en nieuwsgierigheid
rondom een Bijbelverhaal en
gezamenlijke maaltijJd. Ook mensen
van het straat-pastoraat waren
aanwezig en daarvoor was de
tweede collecte.

Na het Lichtend vuurlied sprak Hans
Lucassen een welkomstwoord en
inleiding uit. Vooraan op het altaar
stonden mooie schilderijen over de
7 werken van Barmhartigheid.

Er was een speciale
geloofsbelijdenis over een kerk die
ziin deuren wijd open zet en
lezingen, gevolgd door een
overweging over  “Aandacht’,
misschien wel het mooiste wat een
mens kan geven en ontvangen. Na
een muzikaal intermezzo kwamen
we terecht in de zogenaamde

Heilige Chaos. Die bestond uit een
achttal verschillende activiteiten
verspreid over de hele kerk.

ledereen werd uitgenodigd
daarheen te gaan wat je aantrok
zoals: een voorbede schrijven in de
sacristie, een grabbelton met
kleine tekstjes die uitnodigen tot
een spontaan gesprekje, een
kaarsje aansteken in de kapel, een
stukje verder schilderen aan het
schilderij dat op een ezel stond,
een gesprek over Sant’Egidio met
Hans Lucassen, een zgn Elfje
maken, een klein gedichtje wat uit
11 woorden bestaat. Totdat het
Magnificat op de piano gespeeld
werd en iedereen weer naar zijn
plaats ging. Dan volgden de
voorbeden van de door de
aanwezigen opgeschreven
intenties en het Onze Vader. Na de
vredeswens aan elkaar gingen we
al zingend naar de tafels met
banken achter in de kerk. We
braken brood en deelden wijn en
druivensap. Er werd rondgegaan

met een grote ketel heerlijke
groentesoep. Daarna genoten we
van al het lekkers wat door iedereen
was meegebracht. De gemaakte
“elfjes” werden voorgelezen en we
zongen het slotlied “Wonen overal
nergens thuis “. Het kon niet op , als
afsluiting was er koffie, thee en
suikerbrood.

Wat een geweldige avond was het
met meer dan 80 aanwezigen. We
hebben ons heel welkom gevoeld en
willen iedereen aanbevelen om ook
eens zo' n Thomasviering mee te
maken.

Zaterdag weer klusdag

Kunt u een hark, bezem, hamer,
kwast, doek vasthouden? Kom ons
dan helpen. Maar u mag ook
zomaar even langskomen, lekker
kletsen met een kop koffie en iets
lekkers.

We zijn er van 9.00 tot 11.30 uur.

Meer info via Gregor, Bart of Krista
Irv@pztb.nl

Sint Maarten

Op vrijdag 11 november is het feest
van Sint Maarten en gaan we
lampionnen maken en versieren in
de parochiezaal. We houden een
lampionnentocht met gezang in de
kerk. Neem je een lampionstokje met
lampje mee? Je bent welkom om
15:30 en het duurt tot 17:00 uur.

Gezinsviering

En op zondag 13 november om
10:15 uur is er een viering in de kerk.
Neem de lampionnen mee!

Na de viering is er voor elk kind is er
een lekkere verrassing!




De O

Toegangskaarten (incl. koffie/thee) & € 17,50 verkrijgbaar aan de zaal of vooraf te reserveren

s fiBIT Cin&ol
Dit concert wirdt mede mogelj prmaakl dods  if T CROENE SIS

www.oratoriumvereniging.nl

COV Veenendaal

0.l.v. Hans Lamers

CHE Kamerkoor
0.k, Marleen van der Kolk

el werkenvan A. Vivaldi, M.A. Charpentier,
J.M, Bach, G. Faure e.a.

m.m.MNatienaal Symfonisch Kamerorkest

19 november 2022

pen Hof, Ronde Erf 86 te Veenendaal
Aanvang 20.00 uur

Bemmelen

Marga en Ineke van onze Willibrordcantorij (beiden sporaan)

zingen mee.

-r

Kathokids

Hierbij nodigen wij alle kinderen (vanaf
groep 4) uit om kerststukjes te komen
maken. Dit doen we op vrijdag
9 december en we starten om 18.30 uur.

Wij hebben wel materialen, maar zouden
jullie mee willen nemen: je eigen bakje,
groen (bijvoorbeeld, hulst, skimmia,
buxus, taxus, klimop), en versieringen
mee (bijvoorbeeld, kerstballetjes,
dennenappels, kaars) en een
kniptangetje?

Opgeven kan via Krista@xs4all.nl

We hopen er weer een gezellige
Kathokids-avond van te maken!

Gerarduskalender 2023

De kalender is nu te koop voor € 9,--
bij: Cisca Groothedde: tel: 06 - 49 62
62 24 en via secretariaat Salvatorkerk
op dinsdagmorgen: tel: 0318 - 51 22
18.

Vieringen Rooster

Zon 13 november 10.15 uur
Woord en Communieviering
Toos Jurrius - Gezinsviering
Koor: Sing to God

Zon 20 november 10.15 uur
Eucharistieviering

Erik Rozeman

Koor: Laudate Dominum

Agenda

2e za 9.00 u Klusochtend

3e zo 12.00 u Omgekeerd Huisbezoek
1e Dins 19.15 u Rozenkransgebed

4e Dins 17.15 u Gezamenlijke maaltijd
Elke woe 20.00 u repeteren koor Kleurrijk

Vr 11 nov 15.30 u Sint Maarten
Vr 9dec 18.30 u Kathokids

Mailadressen en telefoonnummers

Locatieraad: Irv@pztb.nl

Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl
(0318) 526127

Secretariaat: veenendaal@pztb.nl

Telefoon: (0318) 512218
Spoed/uitvaart: (06) 51639884
Redactie:

schakelredactie.veenendaal@live.nl
Kopij kunt u insturen uiterlijk dinsdag
22 november tot 12.00 uur.



