Hallo Kathokids!

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de volgende
bijeenkomst van de Kathokids.

Deze is op vrijdag 11 maart van 18:30 tot
20:00 uur. In de huiskamer van Salvatorkerk,
te Veenendaal.

Ken jij alle 10 geboden?

Het wordt een gezellige avond, uiteraard
met wat lekkers.

Laat je even weten of je komt?
(Krista@xs4all.nl)

Groetjes van Ingrid en Krista
de Kathokids

Wie zijn de Kathokids?

Alle kids in de bovenbouw van
de lagere school, t/m de
brugklas.

Je hoeft niet perse de Eerst
Heilige Communie te hebben
gedaan.

Ben je bezig met
voorbereidingen voor de
Eerste Heilige Communie,
dan ben je ook al van harte
welkom.

Locatieraad Nieuws
Parochiezaal huren?

De parochiezaal is prachtig geworden. Wist u
dat u deze ook kunt huren? Voor bijvoorbeeld
een verjaardag of een bijeenkomst? Voor meer
informatie kunt contact opnemen met de
Locatieraad Irv@pztb.nl of met het secretariaat
veenendaal@pztb.nl

Groeten van Gregor, Bart en Krista

Samen bidden
voor vrede - online

Beste parochianen, we naderen de
veertigdagen tijd. Tijd van bezinning, gebed
en verdieping. Inmiddels zien we wat er aan
de deur van Europa gebeurt. Christenen
kennen de kracht van het gebed, Jezus zelf
heeft het ons geleerd. Overal in de wereld
bidden velen voor vrede, ze bidden alleen,
met hun gezin, in groepen, op afstand maar
toch samen.

Vanaf a.s. donderdag 3 maart, gedurende
negen dagen gaan we samen, vanuit onze
huizen een Noveen bidden. Dit is een reeks
van negen dagen waarop men met een
bepaalde intentie tot God bidt. Meestal wordt
de Rozenkrans gebeden, dit is ook wat we
gaan bidden. Deze intentie kan bijvoorbeeld
voor een of meer zieken zijn, voor het
beéindigen van een bepaald conflict of voor
de wereldvrede. Veel novenen zijn echter
gericht tot Maria, de Moeder van God, als
voorspreekster bij God. We bidden in het
bijzonder voor vrede in onze dagen.
Hiermee geven we concreet gehoor aan het
verzoek van o.a. de paus om wereldwijd
onze krachten te bundelen en te bidden.

ledereen die mee wil doen, bidt dus vanuit
zijn/haar huis. De Noveen is via Zoom, de
linkt vindt u hieronder. We beginnen om
20:30 uur en eindigen om 21:00 uur. De
eerste dag is donderdag 3 maart, de laatste
vrijdag 11 maart. Als we bidden zijn we
allemaal kleine lichtjes, door het gezamenlijk
bidden bundelen we deze lichtjes samen en
voelen we ons met elkaar verbonden. We
hopen op een grote opkomst.

Zoomlink: online bidden voor vrede:
https.://us02web.zoom.us/j/84633516984 ?pw
d=ZG5XSWQbejJoNGIvZVhCWEEwWN1JDdz
09 (voor directe link kijk op onze website).
Meeting ID: 846 3351 6984

Passcode: 468421

Versoepelingen

De enige regels die nog gelden betreffen
de vredeswens en de collecte.

Vooral mooi is dat er weer koffie
gedronken mag worden en we elkaar
kunnen ontmoeten na de viering. Wel is
het nodig is om zich nog steeds aan de
adviezen te houden die de verspreiding
van het virus aantoonbaar beperken.
Zoals hygiéneregels volgen (handen
wassen, hoesten en niezen in de
elleboog), geen handen schudden, goed
ventileren, niet komen met
verkoudheidsklachten enzovoort.

“‘Houd rekening met elkaar, ook met
diegenen die afstand willen houden
en/of een mondkapje dragen,
bijvoorbeeld in verband met een
kwetsbare gezondheid. Laten we met
elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de
kerk de liturgie veilig mee kan vieren,”
ildus de bisschoppen.



Na ruum 45 jaar zwaait Ria Aukes af als dirigent van het

chiekoor Kleurrijk, voorheen het Salvator

Op het liturgierooster in TitusBreed staat vermeld dat er op 13 maart tevens een
gezinsviering is. Deze vervalt. Wel is er kindernevendienst.

Schrijf alvast in je agenda ~almpasen

Op palmzondag 10 april is er een gezinsviering. Met medewerking van het koor
Kleurrijk. Op vrijdag 8 april kunnen kinderen hun palmpasenstok versieren. Van
14.00 tot 17.00 uur in de parochiezaal.

-

Synodeproject

“Zij heeft een verhaal”.

“Verlos ons ervan een museumkerk te
worden, mooi maar zwijgzaam, met veel
verleden maar weinig toekomst.”

Deze woorden van de paus raakten ons.

Als het goed is hebt u erover gelezen op
pag.5 van de Titus Breed en de laatste
nieuwsbrieven. Misschien hebt u de
vragenlijst over dit project al ingevuld (net
als 1724 anderen!) en opgestuurd. Wij, als
pastoraatsgroep doen een oproep aan
degene die de lijst niet digitaal in kan vullen
er eentje mee te nemen uit de hal bij
binnenkomst in de kerk. U kunt hem later
ingevuld in een envelop afgeven bij één van
de leden van de pastoraatsgroep of in de
brievenbus van de kerk deponeren. Wij
zorgen dan verder voor de verzending. Alle
informatie én de nieuwsbrief is te vinden in
de hal.

Wilt u meepraten en informatie horen van
o.a. voorzitter Maria van Diepen-van
Schaijk? Op maandagavond 14 maart vanaf
19.45 uur bent u welkom in de
Verrijzeniszaal in Wageningen (Bergstr 17).

Aswoensdag

Op 2 maart staat we stil bij
Aswoensdag, de eerste dag
van de veertigdagentijd.

In onze kerk is er om 19.30
uur een eucharistieviering
waarin Archibald van
Wieringen voorgaat. Koor
Kleurrijk zingt.

Vieringen Rooster
Aswoensdag zie bericht

Zondag 6 maart 10.15 uur
Diaken Erik Rozeman
Woord en communieviering
Er is kindernevendienst

Zondag 13 maart 10.15 uur
Pastoor Henri ten Have
Eucharistieviering - koor Kleurrijk
Er is kindernevendienst

Agenda

Vrij 11 maart 18.30 u Kathokids

Ma 14 maart 19.45 u Synodeproject

Vrij 8 april 14.00 u Palmpasenstok
maken

Mailadressen en telefoonnrs
Locatieraad: Irv@pztb.nl
Pastoraatsgroep: pgv@pztb.nl

(0318) 526127
Secretariaat: veenendaal@pztb.nl
Telefoon: (0318) 512218
Spoed/uitvaart: (06) 51639884
Redactie:

schakelredactie.veenendaal@live.nl
Kopij kunt u insturen uiterlijk 15 mrt
tot 12.00 uur.



