
 

 

Verschijningsdatum woensdag 20 oktober 2021 

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl 

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com 

 

Vieringen 
Zo 24 okt 10.15 uur Eucharistie A. v. Wieringen – Willbr koor 
Zo 31 okt 10.15 uur Communieviering E. Rozeman – Johanneskoor 
Allerzielen 
Di 2 nov 19.00 uur Gebedsviering E. Dupain/past. gr -  Willibr koor 
Livestreamviering zo 24 oktober 10.00 uur klik hier 
Het hele vieringenrooster kunt u hier zien  
 

Op de agenda 
• Hele maand oktober Rozenkransbidden (ma 19.30 u) 

• Zo 24 oktober 10.00 u 25 jarig priesterjubileum pastoor 

• Di 26 oktober 17.15 u Gezamenlijke maaltijd 

• Za 30 oktober 17.00 u Misdienaarsavond 

• Hele maand november Voedselbankinzameling 

• Zo 14 november 10.15 u Terugkomviering Doopouders 

• Do 25 november 20.00 u Ouderavond Eerste communie 
 

Contact  
R.K. Salvatorkerk Veenendaal  
Adriaen van Ostadelaan 54  
3904 TL Veenendaal  
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl 
www.salvatorkerkveenendaal.nl Facebook: 
https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/ 
 
Openingstijden secretariaat  Dinsdag 10.00 u – 12.00 u  

Misdienaarsavond: Allerzielen 
De activiteit van de misdienaarsavond van 30 oktober is opengesteld voor alle kinderen van  
7 t/m 15 jaar. We vinden het belangrijk dat alle kinderen een breed aanbod krijgen. Zij 
hebben in ieder geval de mogelijkheid om aan te schuiven bij deze activiteit. 
Ditmaal is het thema Allerzielen en o.a. daarover zal Erik Rozeman  vertellen. 
Het begint om 17.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. 
Er wordt gezamenlijk gegeten en ieder kind neemt een gerechtje mee. 
 
Daarnaast is er een creatief en spannend programma samengesteld.  
Het is wel nodig dat de kinderen zich even melden, liefst vòòr 22 oktober ivm de aankopen. 
Dit kan door een mail te sturen aan pgv@pztb.nl.                                                Pastoraatsgroep  

 

Allerzielenviering dinsdag 2 november 
Om 19:00 uur is er de gebedsviering waarin we de  
nabestaanden van de overledenen van dit jaar 
hebben uitgenodigd om hen in deze viering te 
gedenken. Ook u als parochiaan bent hierbij van 
harte welkom en samen kunnen we onze 
dierbare overledenen herdenken. Ook wordt u 
in deze viering uitgenodigd om uw kaarsje aan 
te steken voor hen die u in uw herinnering hebt. 
Een mooi symbool voor ons allen, die 
brandende kaarsjes voor het altaar. Wij zien u 
graag in onze kerk en laten we er samen een 
mooie herdenkingsviering van maken. 

 

mailto:veenendaal@pztb.nl
mailto:titus.veenendaal@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A
https://titusb.nl/images/parochieblad/titusbreed_08-55_litschema.pdf
https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/
mailto:pgv@pztb.nl


 

Eerste Heilige Communie  
Je wordt groter. Meer en 
meer mag je meedoen in 
het leven. Je begint te 
begrijpen wat belangrijk is 
om goed samen te leven. 
Nu maak je kennis met 
Jezus en zijn vrienden. Je 
ervaart dat samenleven 
pas echt mogelijk is al 
iedereen mee mag doen. 
Als je dat snapt, mag je 
meedoen aan de tafel in 
de kerk; dan ontvang je de 
Eerste Communie. En weet 
dat je altijd welkom bent! 

Binnenkort wordt er in onze parochie een begin gemaakt met de 
voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Met het Doopsel wordt 
een kind opgenomen in de Kerk. Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt het 
kind uitgenodigd om de Eerste Heilige Communie te ontvangen. 

De Eerste Communieviering vindt plaats op zondag 22 mei 2022 in de 
Salvatorkerk van de Zalige Titus Brandsma parochie te Veenendaal. 

De eerste ouderavond vindt plaats op donderdag 25 november 2021 om 
20.00 uur in de parochiezaal. Deze avond is bestemd voor de 
ouders/verzorgers van kinderen die de Eerste Heilige Communie willen 
gaan doen. Tijdens deze avond zal u uitleg gegeven worden over de  
Eerste Heilige Communie en hoe de voorbereiding op de  Eerste Heilige  
Communie  dit jaar georganiseerd gaat worden.  Er is gelegenheid tot  

  

Hulp gezocht! 
Lijkt u het leuk om mee te 
helpen met de 
voorbereidingen en 
kinderbijeenkomsten? Neem 
dan contact op! 
ehcveenendaal@hotmail.com 

 

stellen van vragen. Ook als u nog niet zeker 
weet of u uw kind wilt laten deelnemen dit 
jaar of als uw kind nog niet gedoopt is, bent u 
van harte welkom! 

U kunt het aanmeldingsformulier voor de 
Eerste Heilige Communie vinden op de 
website van onze kerk: 
www.salvatorkerkveenendaal.nl onder het 
kopje formulieren. U kunt dit 
aanmeldingsformulier volledig ingevuld 
mailen naar: ehcveenendaal@hotmail.com 
o.v.v. aanmelding  

EHC. U kunt het formulier ook inleveren of opsturen naar het secretariaat van 
onze kerk. 

Uiteraard kunt u uw kind ook op de ouderavond aanmelden. 

Mocht u verhinderd zijn om de ouderavond bij te wonen en wilt u uw kind toch 
laten deelnemen aan de communievoorbereiding? Neem dan voor vragen en 
inlichtingen contact op met Miranda Tinholt van de communiewerkgroep. Tel. 06-
11198122 Email: ehcveenendaal@hotmail.com. 
_________________________________________________________________ 

Oktober Rozenkransmaand 
Oktober is, zoals mei, de maand van de Rozenkrans. Gedurende de hele maand, 
op de maandagavond om 19:30 uur wordt in onze kerk de Rozenkrans gebeden. 
Na afloop is er in de parochiezaal koffie of thee met wat lekkers. Je hoef je niet 
aan te melden, de kerk is open. Kom en ervaar hoe mooi het is samen bidden. Je 
mag een rozenkrans meenemen. 

mailto:ehcveenendaal@hotmail.com
mailto:ehcveenendaal@hotmail.com


 

Eten in de kerk- Na een lange stop vanwege corona, kunnen we nu 

eindelijk weer starten met het gezamenlijk eten en dat ook in de mooi 
verbouwde parochiezaal. Dit gebeurt nu op de 4e dinsdag van de maand. 
We starten nu dus op 26 oktober. Vanaf 17:15 uur tot 19:00 uur kunt u 
dan met elkaar weer genieten van een heerlijke maaltijd, bereidt door 
onze koks Yvonne en Hannie. Ook zij staan 
graag voor u weer even in de keuken. Door 
de gastvrouwen Ria en Cisca wordt u weer 
vriendelijk ontvangen en bij binnenkomst 
wordt er dan ook weer een bijdrage van  
€ 6,- aan u gevraagd. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij Cisca Groothedde op:  
Tel: 06 - 49 62 62 24 of via 
ciscaroskamp@hotmail.com . 

Gerarduskalender 2022  - De 

Gerardus-scheurkalender voor 2022 is 
weer uit! Wat koop ik met de 
Gerarduskalender? De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 
Wittem in Limburg, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke 
dag een beetje spirit". Op de achterkant staan afwisselend moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over heel 
verschillende onderwerpen. Dit alles geeft u aan het begin van de dag 
een positief gevoel. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit het klooster Wittem worden georganiseerd. 
De kalender is nu te koop voor € 8,50 bij: Cisca Groothedde: tel: 0318 - 
52 61 27. Via secretariaat Salvatorkerk op dinsdagmorgen: tel: 0318 - 
5122 18. Tip: Deze kalender is een leuk cadeautje om zo eens te geven, 
of aan een jarige of een leuk idee voor 5 of 25 december, enz. 

Pastoor Henri ten Have viert feest 

Op zondag 24 oktober viert onze pastoor zijn 25-jarig priesterjubileum en dat in 
de viering in Wageningen. Vanuit onze z. TB-parochie kwam het volgende idee: 

Als parochie willen we hem heel graag een groot cadeau geven en de parochianen 
vragen om bij te dragen aan dit cadeau. Pastoor Henri 
heeft dringend een nieuwe fiets nodig, dus ons doel is 
dat we voldoende geld bijeen brengen om dit aan hem 
cadeau te geven. En we hopen dat er meer bijeen 
gebracht wordt zodat er ook andere cadeaus gegeven 
kunnen worden. De penningmeester van de parochie 
heeft een bankrekeningnummer opengesteld waarop 
de bijdragen voor het cadeau voor de pastoor gestort 
kunnen worden. Natuurlijk is iedereen vrij om hieraan 
deel te nemen. Uw bijdrage kunt u storten op 

bankrekeningnummer NL60 RABO 0337 5049 46 t.n.v. Titus Brandsma Parochie 
o.v.v. Bijdrage 25 jarig priesterjubileum. We hopen op een mooie opbrengst! Wilt 
u hem via een kaart met dit jubileum feliciteren, stuurt u die dan naar mijn adres 
(Cisca Groothedde), dan is dit ook een mooie verrassing voor de pastoor. Stuurt u 
de kaart dus naar: Pastoor Henri ten Have p/a Debussystraat 17 3906 BK 
Veenendaal. Wilt u liever uw eventuele bijdrage bij de kaart in de enveloppe 
doen? Dat kan, maar geeft u het dan af op dit adres. Ik zal er dan zorg voor dragen 
dat deze bijzondere kaartenpost vanuit de geloofsgemeenschap Veenendaal 
persoonlijk aan hem overhandigd zal worden op zijn feestdag. Ik hoop dat er veel 
kaarten voor hem bij mij bezorgd worden.   
Namens de pastoraatsgroep, Cisca Groothedde   

Feestelijke eucharistieviering en receptie 
Om 10.00 uur in de kerk in Wageningen is een feestelijke eucharistieviering met 
aansluitend een receptie. Iedereen is van harte welkom. 
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Novembermaand: Voedselestafette Voedselbank  
Zondag 17 okt. heeft Wilco v.d. Bovenkamp, vrijwilliger bij de 
Voedselbank, u het e.e.a. verteld over Missie 0318 (dat staat voor de 
voedsel- en kledingbank, de stadsakkers waar ’s zomers de groente 
geteeld wordt en de soepkar). Ook vertelde hij u dat onze kerk in de 
maand november voedsel gaat inzamelen. Achter in de kerk ziet u de 
boodschappentassen staan die u mee naar huis kunt nemen. Daarin ligt 
een lijstje met de producten die u kunt inkopen. Het verzoek aan u is dan 
ook om uitsluitend deze producten te kopen omdat daar een grote 
behoefte aan is. Neemt u de tas dus mee naar huis en dan graag weer 
met (als het kan) veel producten terug naar de kerk. Dat kan op 
dinsdagmorgen of op de zondagen. De mensen die wekelijks bij de 
voedselbank komen om daar hun boodschappen te mogen halen, zijn u 
daar zéér dankbaar voor. 

Heeft u nog (vooral) herenkleding die u wilt opruimen? Denkt u dan ook 
aan de kledingbank. Voor info over dit alles kunt u ook kijken op 
www.missie0318.nl 
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Cisca Groothedde.

 

Bezorger gezocht TitusBreed 
Voor de wijk centrum zijn we op zoek naar een bezorger die het 
kerkblad TitusBreed wil bezorgen. Het gaat om 6x per jaar zo’n 12 
adressen. De eerst volgende bezorgronde zal zijn rond het weekend 
van 30 oktober. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het secretariaat veenendaal@pztb.nl . 

Gezin gezocht! 

Voor de zomervakantie heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal een 
oproep gedaan aan gezinnen om zich aan te melden als gastgezin. Er zijn 
verschillende reacties op gekomen waarvoor dank! 
De vraag naar gezinnen die andere gezinnen willen ondersteunen is groot. 

Op 10 november 2021 organiseert de gemeente Veenendaal samen met het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal daarom opnieuw een 
informatieavond over pleeg- en gastgezinnen. Wat houdt pleegzorg precies in? 
Wat is het verschil tussen een pleeg- en gastgezin? Wat komt erbij kijken? 
Hoeveel tijd kost het? 

Tijdens deze informatieve avond komen verschillende aspecten van pleegzorg 
en gastouderschap aan bod. Er worden onder andere interviews gehouden met 
zowel een gastouder als een pleegouder. Zij vertellen over hun ervaringen en 
geven u een realistisch beeld van wat het inhoudt om pleeg- of gastouder te 
zijn. Na de interviews is er gelegenheid om vragen aan de ouders te stellen. 
Verder zal Charissa Bakema spreken. Zij is zelf pleegouder en verbonden aan 
het lectoraat Jeugd en Gezin van Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast zullen 
er stands van verschillende organisaties zijn waar bezoekers meer informatie 
kunnen krijgen over pleegouder of gastouder worden. 

Aanmelden 
De avond is van 19.30 uur tot 22.00 uur in DownTown Veenendaal. Bent u 
geïnteresseerd? Aanmelden kan via gezingezocht@veenendaal.nl . 

 

________________________________________________________________ 

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 3 november  
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