
 

Verschijningsdatum woensdag 30 sept2020 

Contact secretariaat: veenendaal@pztb.nl 

Contact crisisteam: titus.veenendaal@gmail.com 

 

Vieringen 
Zo 4 oktober 10.15 uur Gezinsviering parochiële voorganger – 
Koor Over the Rainbow 
Zo 11 oktober 10.15 uur Gebedsviering John Rademakers-
Cantor 
Het hele vieringenrooster kunt u hier zien  
 

Misintenties 
4 oktober: Frans Nowak 
11 oktober: Frans Nowak 

 
Op de agenda 

• Wo 30 sept Basiscursus Katholiek geloof, Wageningen 

• Do 1 oktober 20.00 Themabijeenkomst, Rhenen 

• Zo 4 oktober Verhalen over Franciscus van Assisi op 
muziek vanaf 16.00 uur, Wageningen 

Contact  
R.K. Salvatorkerk Veenendaal  
Adriaen van Ostadelaan 54  
3904 TL Veenendaal Openingstijden secretariaat: di 10.00u-
11:30u  
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl 
www.salvatorkerkveenendaal.nl Facebook: 
https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/ 
 
 

Reserveren- Met inachtneming van de coronamaatregelen kunnen er in de Salvatorkerk 

55 kerkgangers aanwezig zijn. U kunt zich voor een viering aanmelden via het mailadres 
titus.veenendaal@gmail.com of als u liever telefonisch aanmeldt via 06-51 63 98 84. 
Aanmelden is verplicht en kan wekelijks op donderdag en vrijdag tot 17.00 uur voorafgaand 
aan de eerstvolgende viering. 

 

Gezinsviering 4 oktober Dierendag- Zondag 4 oktober is 

het Werelddierendag!  En in de kerk is er na een lange tijd weer een 
gezinsviering  met medewerking van het kinderkoor  Over the 
Rainbow. Tijdens deze viering wordt het verhaal van Franciscus van 
Assisi verteld. De kinderen worden uitgenodigd om een dierenknuffel 
mee te nemen naar de kerk. We gaan er een mooie beestenboel van 
maken! 
We starten de viering om 10.15 uur. Van harte welkom! Reserveren 
van te voren is wel verplicht (zie het bericht hierboven). 

De Gerarduskalender 2021 

De Gerardus-scheurkalender voor 2021 is weer uit. Wat koop ik met 
de Gerarduskalender? 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem in Limburg, 
is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit". Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 
Dit alles geeft u aan het begin van de dag een positief gevoel. De opbrengst van de kalender 
komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit het klooster Wittem worden georganiseerd. De 
kalender is nu te koop voor € 7,95 bij: Cisca Groothedde tel: 0318 - 52 61 27. Via secretariaat 
Salvatorkerk tel: 0318 - 51 22 18. Tip: Deze kalender is een leuk cadeautje om zo te geven, aan 
een jarige of een leuk idee voor 5 of 25 december, enz. 

mailto:veenendaal@pztb.nl
mailto:titus.veenendaal@gmail.com
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/images/parochieblad/titusbreed_07-48_litschema.pdf
https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/


Verhalen over Franciscus van Assisi 
op muziek 
Vele verhalen over Franciscus zijn ons 
overgeleverd. Zijn vogelpreek is misschien wel het 
bekendst. Een aantal van deze verhalen is 
gebundeld in De Fioretti, een serie bloemrijke 
verhalen over Franciscus van Assisi. Een eeuw na 
zijn dood schreef een anoniem gebleven broeder 
ze op. Frans Moussault, musicus, en broeder Rob 
Hoogenboom, franciscaan, brengen verhalen uit 

De Fioretti: over de richting in je leven, over verbondenheid met de 
schepping en over omgaan met leed. Rob Hoogenboom draagt de 
verhalen voor waaraan Frans Moussault met zijn basklarinet kleur geeft.  

De uitvoering ‘Verhalen over Franciscus van Assisi op muziek’, is 
op zondag 4 oktober om 16.30 uur in de Johannes de Doperkerk, 
Bergstraat 17 te Wageningen en duurt ca een uur.  

Opgeven voor deze voorstelling (noodzakelijk ivm Corona) 
via https://pztb.mijnkerk.org/nl/ Let op: doe dit voor zaterdag 3 oktober 
15.00 uur. Een ieder is van harte welkom deze voorstelling bij te wonen. 
Het is helder dat dergelijke initiatieven geld kosten. Daarom staan achter 
in de kerk mandjes gereed waarin u uw gift kunt doen met als richtbedrag 
5 euro per persoon. Dank voor uw bijdrage ! 

Laudato Si boom in de tuin voor de J de Doperkerk 

Om 16.00 uur, voorafgaand aan de uitvoering, planten  

pastoor Henri ten Have van de Johannes de Doperkerk en franciscaan 

Rob Hoogenboom een Laudato Si boom in de tuin voor de kerk. Klik hier 

voor meer.. 

 
 

Vierde Themabijeenkomst over parochievernieuwing  
Op donderdag 1 oktober vindt de vierde Themabijeenkomst plaats in het kader van 
parochievernieuwing. Eerdere bijeenkomsten hebben online plaatsgevonden, maar 
gezien het mogelijk is om samen te komen, zal deze bijeenkomst plaatsvinden in de 
grote hal van de Gedachteniskerk in Rhenen.  

Mirjam Spruit en Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit zullen 
aanwezig zijn en ook het pastoraal team is erbij.  

Voor degene die er bij de online bijeenkomsten niet bij konden zijn: we blikken kort 
terug op de afgelopen keren over o.a. de kern van ons katholieke geloof, het doel 
van de kerk, en groeien in onderlinge verbondenheid. Het vierde thema is ‘wat 
belemmert ons om de missie van de Kerk in de praktijk te brengen?’ Mirjam en Tim 
zullen dit thema inleiden waarna we met elkaar hierover van gedachten wisselen.   

Het is mogelijk om in verband met de grootte van de hal van de Gedachteniskerk met 
‘het maximaal’ mensen samen te komen en kunnen u verzekeren dat we alle corona-
maatregelen in acht nemen. Indien u zelf griepverschijnselen heeft of 
verkoudheidsklachten, verzoeken wij u om niet te komen (ook wanneer het een van 
uw huisgenoten betreft met koortsklachten of benauwdheid).  

Wij vragen u om u aan te melden via https://pztb.mijnkerk.org/nl/.   

Tijd: 20.00 uur (inloop 19.30 uur) 
Datum: donderdag 1 oktober 
Adres: Herenstraat 82 Rhenen (Gedachteniskerk). Als u voor het eerst komt: de 
kerk is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Als u komt vanuit de richting N233 of 
vanuit de richting van Oosterbeek/Renkum/Wageningen (N225): voorbij nr 84 rijdt 
u de inrit in en dan ziet u aan het einde van de oprijlaan de kerk.  

Het is ook mogelijk om de avond online bij te wonen   
Klik hier om naar de Zoomlink te gaan. 
Meeting ID: 876 8295 5380   Passcode: 722115 
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In Memoriam Frans Nowak- Frans Nowak is  op 5 mei 1928 in Brunssum geboren. Zijn ouders kwamen uit Polen maar woonden al jaren in Duitsland. Zijn 

vader werkte bij de Staatsmijn Hendrik in Brunssum. Hij is opgegroeid met Duits want zijn moeder sprak slecht Nederlands. Frans had een zus. Zij is al overleden. 

Hij had tot 1954 de Poolse nationaliteit, daarna werd hij genaturaliseerd tot Nederlander. 

Frans, die naar zijn vader vernoemd is, heeft elektrotechniek gestudeerd. Hij heeft na zijn opleiding ook bij verschillende Staatsmijnen gewerkt. Zijn mogelijkheden 

waren elders groter. Daarom ging hij bij de PUEM, later REMU, werken. Eerst woonde hij op kamers bij een hospita in Zeist. 

Al snel daarna ging hij naar Veenendaal. En hij ontmoette Nel, zijn latere vrouw. Op 29 nov 1961 zijn ze getrouwd.  Zij gingen wonen aan de Dahliastraat.  

Samen met Nel had hij twee kinderen en een kleindochter. 

Hij vond het heel erg dat hij ruim 4 jaar geleden niet meer voor zijn vrouw kon zorgen. 

Zij werd opgenomen in het Boveneind. Maar ook zijn gezondheid werd minder en in augustus 2019 ging hij naar Ede; naar het woonzorgcentrum De Klinkenberg. 

Daar heeft hij nog een gelukkige tijd gehad. 5 dec vorig jaar overleed Nel. Ze waren 58 jaar samen. Frans kon niets weg doen. Hij was een verzamelaar. Alles 

repareren en niets weggooien. In de huidige tijd zeg je dat dat zijn bijdrage aan Duurzaamheid was. De lichtschakelaar aan laten want aan en uit kost meer aan 

slijtage dan aan in energieverbruik. Dat was zijn beeld over de wereld. Alles had waarde voor hem. Maar hij kon het ook gemakkelijk afstaan. Hij was niet gierig. 

Maar hij heeft wel altijd heel zuinig geleefd. Misschien vanuit zijn verleden. In kleding had hij geen interesse. Je kon hem uittekenen met bretels. En korte mouwen. 

Hij was heel bij de tijd en interesseerde zich voor van alles en nog wat. Hij knipte dat uit en bewaarde het. Hij kon wel heel humoristisch en dankbaar zijn.  Sinds 

2016 was hij lid van de KBO. Vanuit Veenendaal bezocht hij zelfstandig de bijeenkomsten.  

Toen hij in Ede kwam te wonen werd hij gehaald en gebracht. Heel lang heeft hij geen bezoek mogen hebben vanwege de Corona. Hij was een mens van alleen zijn. 

Maar dit was anders. Hij had, door de eenzaamheid weinig gegeten en gedronken. De avond voor zijn overlijden was hij positief en zei dat hij nog niet klaar was 

met het leven. En dan  begeeft zijn lichaam het. Op 17 september is hij in de morgen overleden. Frans rust in Vrede.                                                             Maria Meijer 

Basiscursus Katholiek geloof- Meer weten over het Katholiek 

geloof? Soms zijn dat katholieken, die hun kennis willen opfrissen, maar 

ook doen gelovigen mee, die op volwassen leeftijd het vormsel willen 

ontvangen. Ook zijn er mensen die erover denken om katholiek te 

worden. Sinds een aantal jaar wordt voor hen het catechumenaat 

georganiseerd. Inleider is pastoor Henri ten Have. De eerste bijeenkomst 

is op woensdag 30 september van 20.00 u – 22.00 u in de R.K. Kerk te 

Wageningen. Op deze avond komen de volgende onderwerpen ter 

sprake: kennismaking, relatie met God, gebed, liturgie en kerkelijk jaar. 

De volgende avond is woensdag 4 november. De overige avonden en 

onderwerpen kunt u vinden in TitusBreed. U kunt zich opgeven bij 

pastoor Henri ten Have h.tenhave@pztb.nl of (0317) 419290. 

Verbouwing parochiezaal gaat beginnen 
U hebt het in de wandelgangen wellicht al gehoord en misschien ook al gezien? De 
parochiezaal gaat verbouwd worden zodat we een grotere ruimte krijgen. Dat zal 
uiteraard enige tijd in beslag nemen. Er wordt gestreefd om hiermee vóór de Kerst 
klaar te zijn. Maar….. het is een grote klus. Het werk wordt uitgevoerd door een 
aannemer maar we roepen graag ook wat vrijwilligers op om te helpen bij diverse 
werkzaamheden. Die hulp hebben we dan nodig op de zaterdagen in de tweede 
helft van oktober. Daarover leest u later meer in een volgende Nieuwsbrief. 
Misschien kunt u hiervoor alvast één of meerdere zaterdagen in uw agenda 
reserveren? U kent het gezegde: Vele handen maken licht werk!! Tevens vragen wij 
u als parochiaan om begrip te hebben voor het ongemak dat dit uiteraard met zich 
mee zal brengen. Voor meer informatie: Theo Blom (theoblomtb @ gmail.com).  
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