Op woensdag 9.00 uur, zaterdag 18.30 uur en zondag 10.00 uur wordt de
eucharistieviering rechtstreeks uitgezonden op de facebookpagina van
onze parochie. De zondagsviering kunt u terugzien op de website van de
Salvatorkerk. Kijkt u liever een Engelstalige mis? Dat kan op dinsdag 19.00
uur of zondagmiddag 12.00 uur. Elke week neemt de pastoor kindercate-
chesevideo’s op. Kinderen kunnen deze met hun ouders bekijken vanaf de
facebookpagina of via de website.

Het is mogelijk om te blijven geven in deze coronoperiode. Dat kan door
uw collectedonatie over te maken aan de geloofsgemeenschap via

NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. parochie Zalige Titus Brandsma

onder vermelding van ‘Collecte’ en uw woonplaats (en relatienummer).
De diaconale collecte van deze zondag is de Oase in Oosterbeek (inloop-
huis). Het rekeningnummer is NL52 RABO 0191 8770 50.

Tevens is het mogelijk om houdbare producten te doneren aan de Voed-
selbank. Deze producten zamelen we in en kunt u brengen tijdens de ope-
ningstijden van de kerk (zondag, dinsdag en donderdag 10.00-11.00 uur).

Deze kunnen voor woensdag worden doorgegeven aan het secretariaat via
veenendaal@pztb.nl. Wij vragen u erbij te vermelden om welke mis het gaat.
Een financiéle bijdrage hiervoor kunt u overmaken op NL72 RABO
0156276720 tnv Parochie z. Titus Brandsma.

Voor het kerkblad TitusBreed zijn wij op zoek naar een bezorger die Titus-
Breed wil rondbrengen in de wijk Trommelaar e/o. Dit zijn ongeveer
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9 adressen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secre-
tariaat via veenendaal@pztb.nl .

Zoals u weet zal pastor Hans Lucassen per 1 juni a.s. met pensioen gaan.
Toen de gevolgen van de coronacrisis duidelijk werden, waren de voorbe-
reidingen voor de afscheidsviering op 17 mei a.s. in volle gang.

Helaas moet die viering worden uitgesteld tot 20 september a.s.

Het lijkt ons voor Hans niet leuk om “zomaar” te stoppen met zijn werk.
Daarom is er vooruitlopend op het officiéle afscheid wat bedacht.

Wij vragen u om in de laatste week van de maand mei een kaart naar Hans
te sturen. Het mag een kaart zijn met goede wensen, persoonlijke herinne-
ringen of alleen hartelijke groeten. Zelf gemaakt, kant-en-klaar, met of zon-
der foto, u mag zelf kiezen. Belangrijk is dat Hans op dit bijzondere mo-
ment in zijn leven merkt dat veel parochianen aan hem denken!

(Voor Hans moet het een verrassing blijven! Maar stuurt u dit verzoek ge-
rust door aan andere parochianen)

Het adres is:

Pastor Hans Lucassen
Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Zondag 31 mei a.s. is het eerste Pinksterdag, maar ook de vijfde zondag
van de maand. Dat betekent voor onze parochie een Titusviering.

In deze viering zal Hans mee voorgaan en wordt aandacht gegeven aan zijn
afscheid als pastor. U kunt deze bijzondere Titusviering live meebeleven
vanaf 10.00 uur via www.facebook.com/rkpztb.
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Dit is de facebookpagina van onze parochie, die gewoon voor iedereen
toegankelijk is. Als gevraagd wordt om je aan te melden druk je op “niet
nu”. Later terug kijken is (beperkte tijd) mogelijk via www.ztitusbrandsma-
parochie.nl/titus-brandsma-tv.

Cadeau

Het blijft natuurlijk mogelijk om een financiéle bijdrage voor een cadeau
voor Hans te storten op rekening nummer NLIORABO0347398197 t.n.v. A.
Rikken Ede. De commissie afscheid Hans Lucassen,

André Rikken (06 1252 6013), Nel Frumau, Ria Harmens, Kika lJsselmuiden
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Uitnodiging Online Themabijeenkomst 14 mei

Wat is de kern van het katholieke geloof?

Op 5 maart heeft de eerste Themabijeenkomst plaatsgevonden in het ka-
der van parochierevitalisatie. Het thema van deze avond was ‘Wat is het
doel/missie van de kerk’. Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespi-
ritualiteit heeft deze avond ingeleid en ging in gesprek over wat de missie
van de kerk is. Als u deze avond verhinderd was, kunt u het verslag van
deze avond hier nalezen.

De volgende Themabijeenkomst zou op 2 april plaatsvinden in Rhenen,
maar ging door het coronavirus niet door. De daaropvolgende bijeenkomst
zou donderdag 14 mei plaatsvinden. Omdat het misschien nog maanden
duurt voor we een nieuwe datum kunnen vastleggen, heeft de parochie in
overleg met het Centrum voor Parochiespiritualiteit besloten om een
avond online te laten plaatsvinden via Zoom. Met het idee het gewoon
eens te proberen. Op deze avond zal Mirjam samen met Tim Schilling ons
meer vertellen over de kern van het katholieke geloof en zullen we daar-
over met elkaar in gesprek gaan.

Wat is Zoom? Met Zoom kun je met een groot aantal mensen interactief
tegelijk online zijn. Om mee te doen met de ‘zoombijeenkomst’, gebruikt u
deze link:
https://us02web.zoom.us/j/84352240357?pwd=TOhNbmV0ZkhrRkQyb-
DFhVOVKMTBTdz09. Met deze link komt u in het programma en wijst de
rest zich vanzelf. Wilt u van tevoren kijken hoe zoom werkt? Dan kunt u
bijv. dit filmpje bekijken. Vanaf 19.30 uur gaat de link open, zodat u een
half uur de tijd hebt om te kijken of u er zonder problemen in kunt komen.
Bij praktische issues om erin te komen, kunt u eventueel een appje sturen
naar Daniélle van Veldhuizen: 06 15380590. Zij helpt u dan verder. Om
20.00 uur begint de bijeenkomst.

Programma

Vooraf: zoek een voorwerp (in huis), afbeelding of tekst dat voor u iets zegt
over de kern van het katholieke geloof

19.45 uur Binnenkomst online

20.00 uur Start bijeenkomst

21.00/15 uur  Napraten voor wie wil

Klik hier voor het volledige programma.

Ook wanneer u niet aanwezig kon zijn bij de eerste themabijeenkomst,
bent u van harte welkom. Er zal een korte terugblik zijn op de vorige keer.
Voelt u vrij om ook anderen uit te nodigen om deze keer gewoon mee te
doen.

We zien ernaar uit om u online te ontmoeten!
Werkgroep Themabijeenkomsten Parochievernieuwing
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Eerste lezing: Handelingen 6,1 - 7

Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment on-
tevredenheid bij de Griekstaligen, die de Arameessprekenden verweten dat de
weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld.
Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen
bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeen-
schappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van
Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze
mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen
zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en
aan de verkondiging van het woord van God.” Alle leerlingen stemden met dit
voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de
heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en
Nikolalis, een proseliet uit Antiochié. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor
de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden.
Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in

Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Evangelielezing: Johannes 14,1 - 12

In die tijd sprak Jezus: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat
ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan
zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’

Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden
we dan de weg daarheen kunnen weten?’

Jezus zei: ‘lk ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader
komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen,

en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’

Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’

Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij
gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mo-
gen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik
spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij
blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in
mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik ver-
zeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan

dat, ik ga immers naar de Vader.’

Korte bezinning bij de lezingen van deze zondag, door pastor Guido Dieteren
Vandaag is het Moederdag. Vandaag zijn we dankbaar voor alle moeders en
zij die zijn als een moeder. En kijk eens op welke bijzondere wijze de evange-
lielezing van vandaag hierbij aansluit. Ik heb het voor u geteld: in deze evan-
gelie-lezing komt maar liefst 12 keer het woord 'Vader' voor. Twaalf keer in
één stukje tekst spreekt Jezus over God als zijn Vader.

Maar alle aandacht voor vader juist op Moederdag? Dat lijkt toch niet logisch.
Echter, wanneer we naar de originele tekst zouden kijken, dan zouden we
ontdekken dat Jezus daarbij een heel bijzonder woord gebruikt: Jezus spreekt
zijn Vader aan met het Aramese woord 'Abba’. En Abba is eigenlijk niet hele-

maal gelijk aan ons woord ‘Vader’.

'Abba’ geeft veel meer iets aan van het vertrouwelijke dat ouders met hun
kinderen hebben.

'Abba’ vertelt iets over de bescherming, het begrip, de geborgenheid van het
gezin.

'Abba’ is pappa en mamma tegelijk.

'‘Abba' is de liefde van de ouders.



‘Abba’ is het woord dat kinderen gebruiken, wanneer ze ouders hebben,
waarop het kind kan vertrouwen, ouders, die meeleven met hun kind, die er
zijn voor hun kind.

'Abba’, dat is het woord dat Jezus telkens weer voor God gebruikt, dat is het

woord dat wij allen ook mogen gebruiken voor God.

Omdat we mogen vertrouwen op God, omdat we ons allemaal bij Hem ge-
borgen mogen weten. Juist nu, in deze onzekere tijden, nu veel mensen be-
zorgd zijn over gezondheid, toekomst en inkomsten, juist nu horen we woor-
den van vertrouwen.

Dat vertrouwen ligt ook precies verwoord in die prachtige uitspraak van Jezus
in deze evangelielezing: "In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen."

Bij God is er altijd wel een plekje vrij, Hij aanvaardt ons zoals we zijn, Hij zal

ieder van ons opnemen in zijn genade.

En we hoeven dat Huis van de Vader niet alleen voorbij ons aardse bestaan te
zoeken, we mogen het ook dichterbij halen. Onze eigen geloofsgemeenschap
en onze grotere Titus Brandsmaparochie, dat is ook het huis van de Vader.
Ook in dat huis van de Heer is ruimte voor velen. Met onze verschillende ei-
genschappen en kwaliteiten, en ook met onze veelzijdige visies en meningen
mogen we een thuis vinden in deze gemeenschap van gelovigen. Dat is zeker
niet nieuw, want al heel vroeg, bij de eerste christenen in de jonge kerk,

leefde dit inzicht. De eerste lezing van vandaag vertelt ons daarover.

Laten wij ook nu, juist nu, werken aan een geloofsgemeenschap van warme
betrokkenheid. Laten we bidden dat we ondanks de fysieke afstand die we
allemaal ervaren, blijven werken aan en in een parochie, waar mensen zich

thuis voelen. Een plek waar ruimte is voor iedereen.

Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij

d'uwe en anders geen.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Het hele lied kunt u beluisteren door op deze link te klikken.

(Mogelijk dat u eerst een advertentie te zien krijgt, maar deze kunt u na een

paar seconde wegklikken).


https://youtu.be/y58FIbpYgog

