
Nieuwsbrief 
Verschijningsdatum woensdag 29 mei 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt 10 juni                                            

Vieringen 
 Donderdag 30 mei 10.15 uur Euch. pater Ferd Vergeer  

Let op! Er is geen eucharistieviering donderdag 30 mei 19.00 uur! 

 Zondag 2 juni 10.15 uur WoCo. Guido Dieteren Laudate 
 Zondag 9 juni 10.15 uur Euch. pater Ferd Vergeer Samenzang 
 Zon 16 juni 10.15 uur WoCo. Gauthier de Bekker Johanneskoor 

 

Misintenties 
2 juni Joseph Hemler Gerard Liebrechts,  Diny Huitinck – Hilhorst,  
Marco Doyer « om zegen over het huwelijk van Louise Fornerino en Peter 
van Ijzen die op 14 juni trouwen op Curacao » 
9 juni Joseph Hemler Gerard Liebrechts 
 

Op de agenda 
 Za 8 juni 

9.00 uur Oud papier. 9.30 uur Tuinwerkgroep 

 Di 11 juni 
17.15 uur Gezamenlijke maaltijd 

 Di 18 juni  
       19.30 uur Avond over parochievernieuwing  

 Zo 19 juni 
14.30 uur Kindercatechese  (Renkum) 
 

Contact 

R.K. Salvatorkerk Veenendaal    

Adriaen van Ostadelaan 54 

3904 TL Veenendaal 

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u 

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl 

www.salvatorkerkveenendaal.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/ 

 
 

 

Wat wil God van ons?- Naar aanleiding van 

deze avond (maar bovenal naar aanleiding van de Inspi-
ratiedag die 30 maart plaatsvond) zal op dinsdagavond 
18 juni om 19.30 uur een lokale avond plaatsvinden in 
het kader van parochievernieuwing. Deze avond wordt 
georganiseerd door verschillende deelnemers uit werk-
groepen van de Salvatorkerk. Dit is géén informatie-
avond, maar een avond waarbij we actief willen kijken naar mogelijkheden tot samenwer-
ken die past in een structuur die leidt tot bloei. Vrijwijlligers zijn van harte uitgenodigd, 
maar wordt u enthousiast van dit onderwerp en wilt u ook een steentje bijdragen aan de 
toekomst? Dan willen wij u graag aanmoedigen om ook hierbij aanwezig te zijn! Parochia-
nen van alle generaties zijn welkom. Want door kennis, ervaring, creativiteit en de hulp van 
de Heilige Geest hopen we de krachten te bundelen om de eerste stappen te zetten naar 
een hoopvolle toekomst. We horen graag van tevoren of u op 18 juni komt. Dat kan bij Da-
niëlle van Veldhuizen of via e-mail: dmklarenbeek@hotmail.com.  
 

Pelgrimreis- Is pelgrimeren niet iets voor jou? Kun je je 2 t/m 6 oktober nog vrijma-

ken? Loop dan met ons mee! Meemaken dat je vier dagen de tijd hebt. Ervaren dat je het 
zonder de luxe van thuis kunt doen. Lopen naar een bestemming en even alles achterla-
ten. Optrekken met een groep mensen met een zelfde doel. Pratend en zwijgend soms 
een beetje afzien en weer blij dat je het gered hebt die dag en je benen mogen rusten. 
Vier dagen lopen, langs kastelen, kerken, kapellen en een middeleeuws klooster. Wande-
len over dijken, veren en bruggen langs rivieren, door bossen, langs bronnen en dikke bo-
men. Gaan in de voetsporen van mensen die ons eeuwen geleden voorgingen, onderweg 
naar Maria. Ontdekken dat je elkaar nodig hebt, dat je elkaar kan steunen. 
Én het na vier dagen allemaal weer los moeten laten, om de draad van het 
leven van alledag weer op te pakken. Opgeven kan bij Henk Koop: (0318) 520074,  
hgjmkoop@ziggo.nl. 

 

Gezamenlijke maaltijd 
Op dinsdag 11 juni is er weer 
een gezamenlijke maaltijd in de 
kerk. Deze begint om 17.30 uur 
en kost € 6,00. Opgeven kan bij 
Ria Kuijer via telefoon 06-53 39 
26 82 of ria@varetail.nl. 
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Parochiële jongerendag wederom succes! 
Na de parochiële jongerendag in september vond afgelopen zondag in Wageningen alweer de tweede jongerendag 
plaats. Deze dag werd georganiseerd door het jongerenkoor uit Ede,  en de jongerengroepen Route 54 en On the Road. 
Men kon kiezen voor een workshop van ‘Apha youth’, een rondleiding door de kerk en de kerktoren en luisteren naar 
bijzondere verhalen. Maar ook spelletjes maakten deel uit van de middag. En tot slot mocht er gezongen worden. Een 
gezellige BBQ met daarbij een vuurkorf met marshmallows  maakte de gezellige middag compleet.     

 
 

Hulp gevraagd bij noodtelefoon 
Onze kerk heeft een noodtelefoon. Die is er voor als iemand een zie-
kenzalving vraagt of wanneer er een overlijden is waarvoor een uit-
vaart geregeld moet worden. Voor deze telefoon hebben we meer-
dere vrijwilligers die om beurten de telefoon bij zich hebben. Het is 
niet zo dat de telefoon dagelijks of wekelijks gaat, maar soms kan het 
gebeuren dat deze in korte tijd wel meerdere keren gaat. Daar is na-
tuurlijk geen peil op te trekken. We zijn op zoek naar één of meerdere 
vrijwilligers om het huidige team te versterken. En bent u de vriende-
lijkheidzelfe? En kunt u taken uitvoeren volgens een checklist? En bo-
venal voelt u zich geroepen dit belangrijke werk voor de kerk te doen? 
Neemdan contact op met het secretariaat. 

Bezorgers gezocht kerkblad 
Het duurt nog even tot 6/7 juli. Maar we zoe-
ken nog steeds bezorgers. Meer informatie 
via secretariaat. 
Eenmalig voor de wijken: 

West: Oudeveen/ Vrekenhorst 18 adressen 

West: Havikhorst e.o 13 adressen  

Franse Gat: Jan Steenlaan e.o. 27 adressen 

Centrum± achterkerkstraat e.o 15 adressen 

En vaste bezorgers voor de wijken: 

Dragonder Noord, grassen 15 adressen  

Schrijverspark/Jan Roeck plnts 16 adressen 
   

Kindercatechese- Op woensdag 19 juni 

van 14.30 tot 15.30 uur is weer een kinder-
middag in Renkum. Kinderen uit alle geloofs-
gemeenschappen in de communieleeftijd of 
ouder zijn van harte welkom. Pastoor Henri 
ten Have vertelt op boeiende wijze een Bijbel-
verhaal en laat de kinderen hier even bij stil-
staan. Dorpsstraat 1. 
 

 
 

Oud papier- Op zaterdag 8 juni staat de 

oud papiercontainer er weer.  
 

Tuin- Op zaterdag 8 juni komt de 

tuinwerkgroep weer samen.  Wilt u helpen? 
Dat kan! De werkgroep start om 9.30 uur en 
werkt tot ongeveer 12.00 uur. Als de kerk 
dicht zit, kunt u langs de zijkant van de kerk 
naar het kerkplein komen. U ziet dan vanzelf 
iemand.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

In memoriam Benno Hemler  
Josef Henri Bernard Hemler, is op 3 januari 1935 geboren in Batavia, toenmalig Nederlands Indië. Hij was het jongste kind in een 
gezin van 3 kinderen. Benno groeide de eerste 10 jaar van zijn leven op in toenmalig Nederlands Indië, het huidige Indonesië. 
Tijdens de oorlog heeft hij op veel verschillende plaatsen gewoond en is in 1946 met zijn moeder en zussen met de boot naar 
Nederland gekomen. Ook in Nederland en Duitsland heeft Benno op heel veel plaatsen gewoond, o.a. in Noordwijk, Amsterdam, 
Roermond, Tegelen, weer Amsterdam, Breda, Goch, Münster, Rheine, Schöppingen, Leiden en Veenendaal. Overigens hebben 
al deze verhuizingen er toe geleid dat hij zijn memoires heeft getiteld “Mijn leven als nomade”. Zijn middelbare school heeft 
Benno doorlopen aan het Ignatius College, waar hij wat langer heeft doorgebracht dan de nominale doorlooptijd vereist. Na de 
middelbare school heeft hij de Koninklijke Militaire Academie, kortweg KMA, doorlopen in Breda, waarna hij op diverse plaatsen 
gestationeerd is geweest als officier voor de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht. Eén van die plaatsen was Goch, waar hij ene 
Gertrud Hinckers heeft ontmoet. Voor haar viel hij als een blok en met wie hij later is getrouwd. Het huwelijk werd gesloten op 26 juli 1963. Gertrud was 
destijds lerares aan de plaatselijke basisschool in Goch. Uit het huwelijk zijn drie zonen geboren: Alexander, Raphael en Elmar en is later uitgebreid met 10 
kleinkinderen. Gedurende zijn militaire carrière heeft hij op veel plaatsen gediend, maar veruit de langste periode heeft hij op het hoofdkwartier van de 
luchtmacht doorgebracht. Als jurist en contractspecialist was hij verbonden aan de dienst Materieel. Na zijn carrière bij de luchtmacht heeft hij nog aan 
juridische advisering gedaan en veel les gegeven over de juridische aspecten van de inkoop. In die tijd werd Benno ook grootvader. Die rol heeft hij altijd met 
veel plezier en verve gespeeld! Benno heeft meerdere hobby’s gehad, die hij allemaal met passie uitvoerde: Reizen, dennen scheren op de Veluwe, iconen 
schilderen, beeldhouwen, bridgen, sinterklaasgedichten maken en zelfs Franse lessen krijgen van zijn schoondochter Audrey. Maar zijn grootste hobby door 
de tijd heen was toch wel hardlopen. Voor zijn zonen was hij er altijd en ook voor zijn schoondochters die hij altijd “schone dochters” noemde. Ook voor hen 
was hij een vader. Benno kon eindeloos dollen met zijn kleinkinderen, ze uitdagen, spelen, keten en stoeien. De laatste paar jaar van zijn leven namens zijn 
vermogens af. Desondanks bleef hij heel bewust dankbaar, betrokken en liefdevol. Tijdens zijn ziekte en ook over de uitvaartplechtigheden heeft hij steeds 
zelf de regie gehouden en ruim van te voren aangegeven hoe hij het wilde hebben. 
Op 18 mei 2019 is Benno op 84-jarige leeftijd overleden en op 24 mei hebben wij, onder grote belangstelling, afscheid van hem genomen. Tranen van verdriet, 
maar ook tranen van dankbaarheid vielen er bij de woorden van zijn kinderen voor de rijke persoon die hij was, voor zijn vrouw, zijn gezin, zijn familie en 
zoveel andere mensen.  
Zijn eigen nagelaten woorden zijn: 
“Ik heb een fantastisch leven gehad”: ik heb plezier in mijn werk gehad, ik heb mijn hobby’s vrijelijk kunnen beoefenen, genoot samen met mijn vrouw een 
relatief goede gezondheid, wij hebben ons weinig zorgen hoeven maken om de gezinnen in de clan, er heerste grote harmonie in de clan en tussen de clanle-
den, ik heb schatten van kinderen en kleinkinderen en bovenal een lieve vrouw van wie ik heel veel hou! 
God, geef aan Gertrud en aan haar dierbaren de kracht om elkaars hand vast te houden, om in vriendschap en verbondenheid samen verder te gaan op de 
weg van het leven. Moge Benno rusten in vrede. “ 
 
Jan Meijerink 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


