
Nieuwsbrief  
Zondag 22 juli                                           

Vieringen 
 Zo 22 juli 10:15 uur Woco pastor G. Dieteren samenzang 

 Zo 29 juli 10:30 uur Euch. past. Team Gelegenheidskoor 

 Zo 5 aug 10:15 uur Woco par. Voorgangers samenzang 

 

Misintenties 

Zondag 22 juli 
Gert van de Pol ,Wilhelmina Lucia Maria Hullegien – Faber,  

Betsij Hertog  
Zondag 29 juli  
Gert van de Pol Wilhelmina Lucia Maria Hullegien – Faber, 
Corrie Kamp - Huijers 
 

Op de agenda 
 Zo 29 juli 

10:30 uur Titusviering Oosterbeek 

 Zo 2 sept 
10:15 uur Seizoenstart 
 

Contact 

R.K. Salvatorkerk Veenendaal    

Adriaen van Ostadelaan 54 

3904 TL Veenendaal 

Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u 

T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl 

www.salvatorkerkveenendaal.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/Salvatorkerkveenendaal/ 

 

 

Seizoenstart in teken van 
vrijwilligerswerk 
Op zondag 2 september staat onze 
seizoenstart in het teken van het 
vrijwilligerswerk.  
Iedereen is uitgenodigd en in bijzonder alle 
vrijwilligers. Na de viering is er een 
feestelijk samenzijn met koffie en gebak en 
later een hapje en een drankje. De viering 
start om 10.15 uur. De pastoraatsgroep en 
Locatieraad gaan in deze viering voor en 
het koor Kleurrijk zingt. 
 

Openhaardhout gezocht  
Voor de Kerstmarkt in december zijn wij 
op zoek naar gratis haardhout om te 
kunnen verkopen tijdens deze Kerstmarkt. 
Dit hout mag gekloofd zijn maar in overleg 
kan dit ook ongekloofd hout zijn. Weet u 
iemand of bent u diegene dan kunt u een 
reactie sturen per e-mail naar  
kerstmarktsalvatorkerk@gmail.com 
 
Secretariaat en Nieuwsbrief 

 Het secretariaat is gesloten van 

31 juli t/m 17 augustus. 

 De volgende  Nieuwsbrief 

verschijnt zaterdag 4 augustus. 

  

Coördinator koffiewerkgroep gezocht 
In oktober/november willen we het jaarrooster voor de 
koffiewerkgroep weer maken. Wie zou hierbij willen 
helpen?  
 
Elke zondag na de viering is er een gezellig samenzijn 
onder het genot van een kopje koffie of thee. Het team 
dat de koffie verzorgt bestaat uit zo’n 23 vrijwilligers die 
om beurten de koffie verzorgen. Sommige van deze 
vrijwilligers zijn ook bereid om koffie te zetten bij een 
uitvaart in de Salvatorkerk. Het werk kan alleen goed 
gedaan worden als het wordt gecoördineerd. Wij 
zoeken een coördinator voor de volgende taken: 

 Maken van het rooster voor wie wanneer aan 
de beurt is om koffie te schenken (1x per jaar).  

 Mensen vragen die kunnen helpen met de 
koffie bij een uitvaart (enkele keer per jaar). 

 Mensen vragen die kunnen helpen bij een 
evenement (enkele keer per jaar). 
 

Een keer per jaar vindt er een overleg plaats met alle 
vrijwilligers om te evalueren. 
 
Lijkt u dit wat? Of wilt u één van deze  taken doen? 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 
lrv@pztb.nl. U hoeft zelf niet per se deel uit te maken 
van het team dat koffie schenkt. 
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Titusviering in Oosterbeek  
Op zondag 29 juli (5e zondag van de maand) wordt er weer een Titusviering gehouden: één gezamenlijke viering voor alle parochianen van de 
Titus Brandsmaparochie. Deze Titusviering  wordt gehouden in de kerk van Oosterbeek (Utrechtseweg 129) en begint om 10.30 uur. De leden 
van het pastoraal team zullen in deze eucharistieviering voorgaan.  Tijdens deze viering zal een gelegenheidskoor zingen o.l.v. dirigent Simon 
de Jong. Wilt u meezingen in dit gelegenheidskoor, komt u dan voorafgaand aan deze viering om 9.30 uur naar de kerk van Oosterbeek om de 
liederen in te studeren. Na afloop is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Er is deze zondag dus geen viering in 
onze andere kerken.                                                                                     

 

In memoriam Gerardus Henricus van de Pol 
Gerrit werd geboren op 24 oktober 1938 in Veenendaal en was het derde kind in een 
gezin van 8 kinderen. Zijn vader had een schildersbedrijf met winkel. Zijn moeder is 
bij de geboorte van het negende kind, samen met het kind, in het kraambed 
overleden. Later is zijn vader weer hertrouwd en in dit huwelijk zijn ook acht 
kinderen geboren. Met zijn tweede moeder had Gerrit een goede band. Zij is echter 
op relatief jonge leeftijd verdronken. Vanaf de lagere school is Gerrit naar het Rooms 
Katholieke Seminarie in Apeldoorn gegaan en vervolgens in Roermond. Omdat daar 
toch niet zijn toekomst lag is hij bij zijn vader in het schildersbedrijf gaan werken. Zijn 
dienstplicht heeft hij vervult bij de Mariniers en is daarvoor ook een jaar in Nieuw-
Guinea geweest. Hier kreeg hij zelfs een baan aangeboden in Australië, maar omdat 
zijn vader hem nodig had in het gezin en in het bedrijf heeft hij dit niet aangenomen. 
In 1960 ontmoette hij Annie Jansen in Buitenzorg tijdens de Heideweek in Ede en 2 
jaar later zijn zij op 10 augustus 1962 getrouwd. Na een jaar op een klein kamertje 
gewoond te hebben kochten zij een huis aan de Holleweg waar ook hun 3 kinderen 
Angela, José en Gert zijn geboren. Begin jaren 70 verhuisden zij naar het 
schildersbedrijf van zijn vader aan de Gortstraat in Veenendaal. Enkele jaren later 
zijn Gerrit en Annie met de kinderen verhuisd naar het Prins Willem-Alexanderpark 
in Veenendaal en kreeg hij een baan als groepsleider bij de Rijksinrichting voor 
Jongens in Overberg (in de volksmond bekend als Het Boefjeskamp). Hiervoor heeft 
hij de opleiding aan de Sociale Academie in Driebergen gevolgd. Gerrit heeft altijd 
veel plezier gehad in zijn werk, was erg gedreven en ambitieus en geliefd bij de 
jongens in de groep en bij zijn collega's. Hij heeft zich verder ontwikkeld in zijn 
loopbaan en werd van groepsleider, hoofdleider en vervolgens Coördinator 
Vakopleidingen. Inmiddels was het gezin eind jaren zeventig verhuisd naar de Lange 
Dreef in Veenendaal. In 1998 maakte Gerrit op 60-jarige leeftijd gebruik van de VUT 
regeling. Maar stil zitten kon hij niet. Zo heeft hij tot 2010 bij de familie Doornenbal 
de tuin bijgehouden en daar klussen in en om het huis gedaan. Ook dit heeft hij al 
die jaren met heel veel plezier gedaan totdat zijn gezondheid hem in de steek 

liet en er met pijn in zijn hart mee moest stoppen. Zijn gezin was uitgebreid met vier 
kleinkinderen: Milou, Lizan, Ian, en Duncan. Gerrit was heel trots op zijn kleinkinderen en 
nam hen regelmatig mee naar de paarden en de andere dieren bij Doornenbal. Na 23 jaar 
aan de Lange Dreef gewoond te hebben verhuisden zij naar de Munnikenweg en 4 jaar 
later vestigden zij zich aan de Hollandia Staete. Het was moeilijk wennen hier voor Gerrit. 
Hij miste de mooie tuin op de Munnikenweg en de ruimte om zijn hobby's uit te oefenen, 
waaronder glas in lood maken.  
Dit  glas-in-loodraam dat hij zelf heeft gemaakt, zien we ook terug op de rouwkaart. 
Ondertussen ging zijn gezondheid steeds verder achteruit. Zijn geheugen liet hem vaker 
in de steek en ook lichamelijk ging het minder. Het proces van dementeren was erg 
moeilijk voor hem. Zijn zelfstandigheid brokkelde af. Het niet meer auto kunnen rijden 
werd door hem als veel minder erg ervaren dan het niet meer kunnen fietsen om zijn 
kinderen en kleinkinderen te bezoeken. Vanaf die periode is hij ruim twee jaar voor 
dagbesteding naar Zorgboerderij De Eekhoeve geweest totdat er in 2015 een plekje vrij 
kwam in de Meent waar hij liefdevol en respectvol verzorgd werd. Hier heeft hij geholpen 
met allerlei klusjes en werken in de tuin. Daarnaast heeft hij zijn broer Theo geholpen met 
het uitzoeken van oude familiefoto’s en daar de namen bij vermeld. Hij was tot het laatst 
zeer betrokken bij zijn gezin en vond het heerlijk om samen met kinderen en kleinkinderen 
pannenkoeken te gaan eten. Ook heeft hij het nieuwe huis van zijn dochter José nog 
kunnen zien. Het leven van Gerrit stond in het teken van hulpvaardigheid, zorgzaamheid 
en hard werken. Altijd stond hij voor iedereen klaar. Zijn hele leven is hij een steunpilaar 
geweest voor zijn vrouw Annie en voor zijn kinderen was hij de man die overal een 
oplossing voor had. Hun rots in de branding. Een uniek mens is van ons heengegaan. Dat 
deze unieke mens mag voortleven in onze gedachten en dat Annie en de familie kracht 
mag putten uit deze warme herinneringen. Moge zijn levensgeest voortleven onder de 
hoede van Gods aanschijn.  
Rust zacht Gerrit.   
 

Jan Meijerink 


