
 

 

 

 

Nieuwsbrief  
Zondag 21 januari 2018  

Vieringen  
 18 jan 19:00 uur Eucharistie pastor Thong Nguyen 
 21 jan 10:15 uur WoCo Parochiele voorgangers, Kleurrijk 
 24 jan 19:30 uur Week van gebed, Kleurrijk 
 28 jan 10:15 uur Eucharistie Adri van Dijk, Samenzang 

 
Misintenties  
Zondag 21 januari  
21 jan: Narda Luijt –Kemps, Charles Ludwig 

 
Op de agenda 

 Zon 21 januari  
12 uur Omgekeerd Huisbezoek 

 Ma 22 januari 20:00 uur lezing KVG Kunst vh Ritualiseren 
(Locatie Duivenwal) 

 Vr 26 januari 18:00 uur Kathokids 
  

Contact 
R.K. Salvatorkerk Veenendaal    
Adriaen van Ostadelaan 54 
3904 TL Veenendaal 
Openingstijden secretariaat: di/do 9:30u-11:30u 
T (0318)512218 E veenendaal@pztb.nl 
www.salvatorkerkveenendaal.nl 

Nieuwsbrief 
Kopij hiervoor kunt u mailen aan het secretariaat voor dinsdag 
11:30 uur. Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur dan 
een e-mail naar veenendaal@pztb.nl. 
 

Lezing over de kunst van het rituali-
seren bij Katholiek Vrouwengilde 
maandag 22 januari 
Op belangrijke momenten in ons leven lijken 
wij als mensen moeilijk zonder rituelen te kun-
nen. Het krijgen van een kindje markeren wij 
ritueel met de doop, het vinden van een part-
ner met het huwelijk en het sterven van een 
dierbare met de uitvaart. 
Maar hoe zit dat daarna? Hoe geven wij vorm 
aan het gemis wat daarna komt? Welke ritue-
len hebben wij daarvoor ontwikkeld als men-
sen?  
In de laatste twee decennia is er zowel binnen 
als buiten de muren van de kerk steeds meer 
aandacht gekomen voor het gezamenlijk her-
denken van onze dierbaren. Tussen 2011 en 
2014 deed William Arfman hiernaar onderzoek 
aan de Universiteit van Tilburg. Hij keek naar 
rituelen bij de Katholieken en bij de Protestan-
ten, maar ook bijvoorbeeld naar herdenkingen 
die werden georganiseerd door crematoria of 
zelfs kunstenaars. Tijdens de lezing zal op basis 
van voorbeelden uit deze verschillende her-
denkingen een beeld geschetst worden van 
hoe wij tegenwoordig met rituelen omgaan en 
wat dit zegt over onze hedendaagse samenle-
ving. 
De lezing wordt gehouden in Activiteitencen-
trum ‘Duivenwal’, Duivenwal 1 (betaald parke-
ren tot 20.00 uur). Inloop vanaf 19.30 uur (de 
lezing begint om 20.00 uur). 
De entreeprijs voor niet-leden en introducés 
bedraagt € 5,00 inclusief 2 x koffie of thee.  
Meer weten? Voor vragen over deze avond of 
over het Katholiek Vrouwengilde kunt u con-
tact opnemen met Susan Arnts via e-mail:  
susanarnts@gmail.com. 

India-actie Pater Bernard 
Beste parochianen, in september jl heb ik doorgegeven 
dat de collecte-opbrengst tijdens de viering waarin pater 
Bernard voorging € 562,- was, maar heb ik nagelaten u te 
berichten over de totale opbrengst, nadat ik een dringend 
verzoek deed om ook digitaal over te maken. Uiteindelijk 
heb ik, incl. de collecte-opbrengst totaal € 2100,- kunnen 
overmaken voor het opknappen van de huisjes in 
NR.Pura. De stichting Solidair met India heeft ons bericht 
dat zij ons “ zeer erkentelijk zijn voor uw betrokkenheid 
en daadwerkelijke steun aan het werk voor de minderbe-
deelden in India.”  Hopelijk mag de pater Bernard ook het 
komende jaar weer op u rekenen, Maar eerst komt nog 
de Vastenactie. Dit jaar doen we weer mee met de lande-
lijke actie, waarover u binnenkort meer kunt lezen in de 
nieuwsbrief. Dank voor uw deelname aan deze noodza-
kelijke acties, namens de MOV, Jos Schilte  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vervoer paters gezocht 
Voor het komende half jaar zijn wij op zoek naar vrijwil-
ligers die de paters van Mill Hill in Oosterbeek willen op-
halen en terugbrengen. U krijgt hiervoor een kilometer-
vergoeding. Mocht u dit willen doen, wilt u dan contact 
opnemen met het secretariaat? Het gaat om de volgende 
(zon)dagen: 25 februari pater Vlaming, do 29 maart 
(Witte donderdag) Wim van der Salm, do 10 mei (Hemel-

vaart) en 10 juni pater Vergeer. 
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Actie Kerkbalans gaat van start 
Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, 
een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen be-
tekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of 
niet. 
 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de 
personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is 
er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van 
betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. 
 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protes-
tantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. De Actie Kerkbalans loopt van 20 januari 
tot en met 3 februari. In de week van 11 februari zal u een brief ontvangen van de 
Z. Titus Brandsma Parochie die aandacht vraagt voor deze actie. Daarbij krijgt u 
ook het Sociaal Jaarverslag 2017 van onze kerk. En in de lokale krant staat binnen-
kort een pagina over de Kerkbalans. Deze is tot stand gekomen in samenwerking 
met de Katholieke kerk, PKN- en Hervormde Kerken van Veenendaal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hulp gezocht voor donderdag 18 januari 
Voor donderdag 18 januari zijn wij op zoek naar mensen die willen helpen met het in enve-
loppen stoppen van het Sociaal Jaarverslag. Zie bericht hierboven. Wij starten om 9 uur. 
Ook al kunt u maar een uurtje, wij zijn er erg mee geholpen.  

Hoe oud is de geloofsbelijdenis? 
Lenneke van Raaij is fluitist in het koor Kleurrijk. Zij studeerde middel-
eeuwse geschiedenis en doet nu promotieonderzoek naar de liturgie in de 
middeleeuwen, en heeft daarom kennis van de herkomst van liturgie. Elke 
maand schrijft zij een stukje in de Nieuwsbrief. Heeft u een vraag over de 
liturgie en de kerk,  en hoe het er heel vroeger aan toe ging in de kerk? 
Vraag het Lenneke lennekevanraaij@hotmail.com en wie weet staat het 
antwoord in de volgende nieuwsbrief. 
 
De geloofsbelijdenis, of het Credo (ik geloof) is minstens 1600 jaar oud. Nadat het 
Christendom in het begin van de vierde eeuw een gelegaliseerde godsdienst 
werd, groeide ook de behoefte tot profilering. Maar wat is hét christendom ei-
genlijk? Over die vraag werd veel gediscussieerd in de vierde eeuw. Grote theo-
logische meningsverschillen waren dan ook niet te vermijden. Het grootste theo-
logische gevecht in die tijd, vond plaats tegen het Arianisme. De Arianen vonden 
dat Jezus alleen mens was – niet mens en God - terwijl de bisschop in Rome ge-
loofde in de heilige drie-eenheid zoals wij die ook kennen. Er werden verschil-
lende synodes (vergaderingen van bisschoppen) gehouden waarin werd besloten 
tot het vaststellen van een geloofsbelijdenis, om eens en voor altijd het orthodoxe 
en juiste geloof vast te stellen. De tekst van de ‘apostolische geloofsbelijdenis’ 
(vierde eeuw) was erg algemeen en beknopt, om niet teveel mensen voor het 
hoofd te stoten. De tekst was gebaseerd op de leer van de apostelen. Hoewel de 
korte versie vrijwel niet is veranderd, kennen verschillende stromingen aanpas-
singen. Immers, hoe algemener, hoe ontvankelijker voor verschillende interpre-
taties. Het meest bekende twistpunt in de Middeleeuwen vond plaats onder de 
neus van Karel de Grote. De zogenaamde filioque-clausule werd ingesteld. Het 
ging erom, dat de heilige geest niet alleen voorkomt uit de Vader (pater), maar 
ook uit de Zoon (filioque). De Oosterse (Griekse) christenen waren het hier niet 
mee eens. Zij waren ervan overtuigd dat het credo uit de vierde eeuw impliceerde 
dat de heilige geest alleen uit de Vader voortkomt. Dit dispuut heeft eeuwen ge-
duurd en was uiteindelijk een van de redenen tot de scheiding van de Oosterse 
en Westerse kerk. De katholieke kerk kent naast de apostolische geloofsbelijdenis 
ook een lange versie, om de artikelen van het geloof te verduidelijken en moge-
lijkheden tot verschillende interpretaties zo veel mogelijk uit te sluiten.  
Ook in de liturgie wordt al eeuwen lang het credo gebruikt. In de vijfde eeuw al, 
ging het credo vooraf aan de doop. Vanaf de elfde eeuw werd het credo wekelijks 
gezongen in de eucharistieviering op de gregoriaanse manier, zoals dat nu nog 
steeds gebeurt.   
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Week van Gebed 2018 
Zoals in voorgaande jaren wordt 
er in 2018 in Veenendaal ook weer 
een Week van gebed gehouden 
van zondag 21 januari tot zaterdag 
28 januari.  

Samenkomsten  
Zondag 21 januari  
Startdienst 10.30 uur in gebouw On-
der Ons, Fluiterstraat 26. (Kerk van 
de Nazerener). 
Maandag 22 januari  
Kerkgebouw Sola Fide, Eikenlaan. 
Voorbereiding: Sola Fide en Aller 
Erf. 
Dinsdag 23 januari  
Bethelkerk, Spanjaardsgoed 7. Deze 
bijeenkomst is samen voorbereid 
met het Leger des Heils. 
Woensdag 24 januari  
Salvatorkerk, Adriaen van Ostade-
laan 54. Voorbereiding RK-kerk, Si-
onskerk en Westerkerk. 
Donderdag 25 januari  
Petrakerk, Kerkenwijk 135. Samen 
voorbereid met YCF. 
Vrijdag 26 januari Ontmoetingshuis, 
Spiesheem Veenendaal-Oost. Deze 
bijeenkomst is voorbereid door de 
Herv. Gemeente en Bethelkerk. 
Zaterdag 27 januari  
Gebouw van Baptistengemeente, 
De Schutterij 2. Voorbereid door 
Evangeliegemeente De Regenboog 
en Baptistengemeente. 

De door-de-weekse bijeenkomsten 
starten om 19.30 uur en duren onge-
veer een half uur. 

Vrijwilligers gezocht voor op-
starten jongerengroep 
De Salvatorkerk is op zoek naar vrijwil-
ligers die het leuk vinden om een jonge-
rengroep op te starten. Binnen de kerk 
hebben we de Kathokids. Daar krijgen de 
kinderen catechese die aansluit op hun ni-
veau en doen leuke dingen samen (knut-
selen, spelletjes etc). Er is altijd een 
thema. 
De Kathokids is er vanaf ongeveer 8 jaar 
(groep 4 leeftijd). Op dit moment is er 
geen vervolggroep.  
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om een paar avonden per jaar 
(in overleg) aan de hand van een thema 
leuke activiteiten te bedenken en de jon-
geren hierbij te begeleiden, zodat we 
straks een mooi vervolg op de Kathokids 
kunnen bieden.  
Het is helemaal nieuw, dus je hebt alle 
ruimte om zelf je ideeën in te brengen. 
Denk je dat je te weinig Bijbelkennis hebt 
of te weinig weet van de Katholieke Kerk? 
Niet erg! Dit is dan misschien ook voor jou 
de gelegenheid om binnen de kerk mee te 
doen en je stap voor stap te verdiepen in 
diverse onderwerpen. Motivatie is be-
langrijker dan kennis. 
We gaan starten als we twee a drie vrij-
willigers (18+) hebben. We gaan beginnen 
met een ideeënavond waarbij we elkaar 
leren kennen en ideeën kunnen uitwisse-
len en mogelijk ook al toe kunnen werken 
naar een eerste avond. Voor meer infor-
matie: neem dan contact op met Daniëlle 
van Veldhuizen via lrv@pztb.nl of spreek 
haar aan na de zondagsviering. 

 

Avond doop-
voorbereiding 
Er is 10 februari om 
13:00 uur een 
doopviering in de 
Salvatorkerk. Als u 
uw kind(eren) graag 
zou willen laten do-
pen, dan kunt u een 
mail sturen aan 
Thérèse van Bour-
gondien van de 
doopwerkgroep. De 
voorbereidings-
avonden hiervoor 
zijn op 24 en 30 ja-
nuari. 

 
 
Voor meer informatie: klik 
hier. 

 
Kathokids 
Hierbij nodigen we alle Kathokids (kinderen vanaf groep 4) weer uit voor een gezel-
lige avond. Tijdens deze avond zal Marina Pressato komen vertellen over de Rozen-
krans. En we maken er ook eentje die je mee naar huis mag nemen. 
Het is op vrijdag 26 januari van 18:00 tot 20:00uur, in de parochiezaal (let op: we 
hebben de tijd ietsje aangepast). Geef je snel op ivm de te bestellen materialen. 
Groetjes van, Ingrid en Krista van de Kathokids  en Marina (opgeven kan bij 
krista@xs4all.nl). 

 
Afscheid kerk Doorwerth 
Op 21 januari is de kerk in Doorwerth geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Nico van 
Schaik leidt belangstellenden dan graag rond. Een rondleiding door deze kerkhisto-
ricus is een unieke gelegenheid. Op 11 februari is de slotviering om 10.00 uur. 
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