
 

 

 

Z.Titus Brandsmaparochie, Geloofsgemeenschap Veenendaal 

Nieuwsbrief  
    zondag 31 december 2017 

 Secretariaat: Tel:0318-512218   e-mail: Veenendaal@pztb.nl 
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen? U kunt zich aanmelden via: Veenendaal@pztb.nl 

 
De nieuwsbrief komt digitaal uit op woensdag en ligt zondag 
achter in de kerk. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet per e-
mail? Dan kunt u zich abonneren via het secretariaat: 
veenendaal@pztb.nl 
 

Vieringen  

 

       
Misintenties 

31 december: geen   

 

Fairtrade voor de 
Voedselbank 
Voor de Voedselbank is er tijdens 
de Fairtradeviering maar liefst  
€ 460,- opgehaald.  Voorafgaand 
is over deze actie overleg 
geweest met de Voedselbank om 
zo veel mogelijk in de behoefte 
van de cliënten te voorzien. Dit 
heeft geresulteerd in veel 
Fairtradeboodschappen die deels 
aangevuld zijn met duurzame 
producten. Vorige week 
woensdag zijn de kratten bij de 
Voedselbank gebracht, alsook de 
mooie geschenken die in de 

manden voorafgaand aan de viering door parochianen zijn gedoneerd. De Voedselbank wil iedereen die 
hieraan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken. 
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Kopij voor de nieuwsbrief? 
Deze kunt u sturen aan het 
secretariaat voor dinsdag 
11:30 uur. 

Datum tijd Viering Koor 

31 dec 10:30 Titusviering Wageningen Laudate Dominum 

7 jan 10:15 Woco pastor Hans Lucassen Willibrordkoor 

Elke donderdag 
19:00 uur 

Eucharistie pastor Thong Nguyen 
28 december is er géén viering 

 

Openingstijden secretariaat  

Het secretariaat is tussen Kerst en 
nieuwjaar gesloten. De week erna is het 
secretariaat alleen op dinsdag 2 januari 
2018 geopend. En vanaf dinsdag 9 januari 
2018 weer elke dinsdag- en 
donderdagochtend van 9:30 uur- 11:30 
uur. 

Eucharistievier
-ing 28 dec 
Op donderdag 28 
december is er 
geen 
Eucharistieviering 
in de parochiezaal. 
 

Titusviering  31 december 
Op zondag 31 december is er geen 
viering in de Salvatorkerk in verband 
met Tituszondag in Wageningen. De 
eucharistieviering begint om 10:30 uur. 
Het pastoraalteam zal voorgaan en 
Laudate Dominum zal zingen. U bent 
van harte welkom (Bergstraat 17). 

mailto:Veenendaal@pztb.nl


 

Nieuwjaarstoespraak Locatieraad 
De nieuwjaarstoespraak van de Locatieraad zal na 
afloop van de viering op zondag  7 januari 
plaatsvinden. 

Nieuwsbrief 2018 
2018 Een nieuw begin met een nieuwsbrief in een 
nieuw jasje. Benieuwd? De eerste komt uit op 
woensdag 3 januari.   

 

Jouw kerk in beeld 
De fotowedstrijd ‘Jouw kerk in 
beeld’ van de actie Kerkbalans is 
verlengd naar 31 december.  
Lees hier hoe je mee kan doen om 
jouw kerk in beeld te brengen of 
neem kijkje op de facebookpagina 
van Kerkbalans. 
 

 

Salvatorkerk maakt Syrische kinderen blij! 
Terugkoppeling vanuit het CISCAE II onderwijsproject van ADRA 
Nederland. Onderwijs voor Syrische kinderen die in Libanon in een 
vluchtelingenkamp zitten. Vorig jaar heeft de Salvatorkerk een 
collecte gehouden voor Syrische kinderen die in Libanon werden 
opgevangen. Er is toen circa 258euro opgehaald. Mocht u een 
bijdrage hebben gedaan, dan willen we u bij deze hartelijk 
bedanken daarvoor. Mede dankzij u hebben 150 kinderen 
deelgenomen aan onderwijs- en huiswerksessies. 
Daarnaast hebben ze maandelijks themalessen gevolgd gericht op 
het verwerken van emoties. Dit hield in dat ze op een speelse 
manier hun emoties konden ontdekken. Er werd aandacht 
besteed aan diverse emoties zoals verdriet, blijheid, boosheid, 
angst, verveling en verlegenheid. Een psycholoog en een 
animatieteam hadden hun programma afgestemd op de leeftijd 
van de kinderen. Activiteiten zoals rollenspellen droegen bij aan 
het creëren van een veilige omgeving waar kinderen hun emoties 
konden delen. Ook is er aandacht besteed aan het belang van 
goede hygiëne en schoonmaken.   
In december is er een evenement georganiseerd waar ook 
kinderen uit de omgeving uitgenodigd waren. Dit was ter ere van 
kerstmis. Ze kregen cadeautjes en er waren diverse festiviteiten 
zoals een jongleur, reuze bellen blazen en samen zingen. Aan het 
programma deden 75 kinderen mee. 
Nogmaals hartelijk dank voor uw donatie. 
Wilt u informatie over ADRA Nederland of een van de andere 
projecten die we uitvoeren, kijkt u dan op www.adra.nl U kunt ons 
ook volgen via www.facebook.com/ADRANederland 
Met hartelijke groet, Judith Hillaert ADRA Nederland 

Eet gezellig mee! 

Op dinsdag 9 januari 2018 gaan enthousiaste 
vrijwilligers voor u koken. Wilt u gezellig de 
maaltijd met elkaar delen? De avond staat in het 
teken van eten en ontmoeting. U kunt alleen 
komen, of samen met uw partner, vriend(in). 
Vast staat dat u niet alleen bent en gaat genieten 
van een heerlijke driegangen maaltijd. Om de 
kosten te beheersen wordt u wel gevraagd om 
een kleine bijdrage van € 5,- (contact af te 
rekenen bij aanvang). Geef u snel op als u er bij 
wilt zijn! Graag voor 2 januari 2018 bij Cisca 
Groothedde (ciscaroskamp@hotmail.com/ 
(0318) 526127). U bent welkom vanaf 17:15 uur 
en om 17:30 uur start de maaltijd. Komt u 
gezellig mee-eten en wilt u ook helpen met een 
kleine taak zoals voorbereiden van het eten, 
helpen tafeldekken of afruimen? Dat kan, geef dat dan  
door bij uw aanmelding.  

https://kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans/
https://www.facebook.com/kerkbalans/
mailto:ciscaroskamp@hotmail.com/%20(0318)
mailto:ciscaroskamp@hotmail.com/%20(0318)


 

Unieke belevenis van de Schepping 
In een tijd waarin wij uitgekeken hebben naar het feest 
van de komst van Christus naar de aarde, vragen wij u 
aandacht voor een ander geweldig begin. 
De Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal (COV) 
viert haar 75-jarig jubileum! Dit jubileum wordt op 20 
januari 2018 gevierd met een unieke uitvoering van ‘Die 
Schöpfung’ van Joseph Haydn. Het concert wordt 
gegeven in de Basiliek in Veenendaal en begint om 
20.00 uur. 
Haydn schreef in 1798 een groots muzikaal werk over 
de Schepping. Ruim 2 eeuwen later is het werk 
wereldberoemd en wordt het nog steeds met 
regelmaat uitgevoerd. Het bijzondere van dit oratorium 
is dat Haydn alle elementen van de Schepping ook door 
het orkest klank geeft. Zo hóór je de chaos aan het 
begin van de wereld en kort daarop het licht geschapen 
worden. Ook hóór je in de muziek de watervloed, de 
zon, maan en sterren, de worm kruipen, de vogels 
zingen, het hert dartelen en de leeuw brullen. Het koor 
kan niet anders dan na iedere scheppingsdag de lof en 
de eer brengen aan de Schepper en Zijn Schepping. 
In het laatste deel klinkt de vredige rust van het leven 
van Adam en Eva in het Paradijs. Zij prijzen God en 
zingen elkaar hun liefde toe. De afsluiting is voor het 
koor: “Prijst de Heer met alle stemmen. Brengt God 
dank voor zijn werken. De roem van de HEER blijft in 
eeuwigheid! Amen!” 
COV Veenendaal brengt dit oratorium op een unieke 
wijze. Met prachtige videobeelden en theatrale 
impulsen komt ‘Die Schöpfung’ nog meer tot leven. Om 
een tipje van de sluier op te lichten: de avond zal 
beginnen in volledige duisternis. Wanneer het licht 
wordt geschapen, zal dat verschijnen. Hoe….dat is nog 
een verrassing. 
De 60 leden van de COV worden deze avond versterkt 
met 21 jongeren in de leeftijd van 11 – 21 jaar. Door 
middel van koorscholing en een studiekamp zijn de 
jongeren met veel plezier en enthousiasme opgeleid om 
het volledige concert met de COV uit te voeren. Ook dat 
maakt deze uitvoering tot een feestelijke en unieke 
belevenis. 
Meer informatie: COV 

Kennismaken met de Islam 
De Islam is als godsdienst natuurlijk volop 
aanwezig in onze Westerse maatschappij. Ook 
in  Ede leven we samen met moslims. Ze zijn 
onze buren, we komen ze tegen in de 
supermarkt en we sporten samen met elkaar. 
Maar wat weten we nu feitelijk over de Islam? 
 
De beeldvorming hierover in de media is vaak 
negatief, maar is dat wel terecht? 
 
Wie was nu eigenlijk de profeet Mohammed? 
Wat was zijn ideaal? In hoeverre is de Islam 
verwant aan het christendom? Zijn we 
uiteindelijk familie van elkaar? Wat zijn de 
religieuze gewoontes van moslims? Wat is het 
verschil tussen een kerk en een moskee? 
 
Over deze vragen en nog véél meer zal pastor 
Guido Dieteren een presentatie houden op 
maandagmiddag 8 januari  om 14 uur in Ede. 
Voordat u zich op kunt geven, moet u zich 
eenmalig registreren. Dat kan hier.  Het adres 
is Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der 
Verenigde  
Naties 94, Ede. 
 

Wij wensen 
u allen  

een goed  
uiteinde toe! 

 
 

 
 
 

Kalender 

 
 
 
 
 
 

Di 9 jan 17:30 Salvatorkerk Samen de maaltijd delen ciscaroskamp@hotmail.com 

Ma 22 jan 20:00 Duivenwal 1 Lezing KVG: kunst vh 
ritualiseren 

susanarnts@gmail.com 

Wo 24 jan 19:30 Salvatorkerk  Week van Gebed  

http://basiliek.ticketing.nu/event/christelijke-oratorium-vereniging-veenendaal-schopfung/
http://www.bespreekhetsamen-ede.nl/nl/pages/Registreren/

