Zieken- en ouderenbezoek
Zoals Gods naam is: “Ik zal er zijn”, zo willen wij die naar zijn evenbeeld zijn geschapen er voor elkaar zijn. Dat “er voor elkaar willen zijn” hebben we in de parochie vorm gegeven in verschillende werkgroepen van de diaconie, verschillende ledematen van onze kerkgemeenschap zou je kunnen zeggen. 

Voor de armslag zorgt de Caritasgroep. Zij beheert financiële middelen om nood te lenigen en om het werk van de diaconie in zijn algemeenheid te bevorderen. De MOV-groep zet zich in voor de derde wereld. Een groep zorgt voor het vervoer van en naar de zondagsdienst. Nieuwe parochianen worden verwelkomd. Mensen die getroffen zijn door het verlies van een partner worden bezocht door de nabestaandengroep.

De Liduina-groep bezoekt zieken en ouderen en zij verzorgt een presentje met Kerst. Met Pasen brengt ze een fruitmandje van het fruit dat wij samen op witte donderdag meebrengen naar de kerk. Jaarlijks organiseert zij de Liduina-ontmoetingsdag. 
Wie is er ziek en wie gaat naar het ziekenhuis of een verzorgingstehuis?
De ervaring leert dat mensen het over het algemeen zeer op prijs stellen als ze bezoek krijgen. Als er simpel aandacht is en er naar ze geluisterd wordt. Het gaat zeker niet altijd over diepzinnige geloofszaken of levensvragen, hoewel dat soms zo maar kan gebeuren. 

Maar we individualiseren, zien elkaar minder in kerkelijk verband en we doen ook niet zo graag een beroep op een ander.  In de consternatie van een opname in het ziekenhuis of in een verzorgingstehuis wordt vergeten door te geven aan het secretariaat van de kerk dat we zelf of ons familielid best wel eens bezoek zouden willen krijgen van de kerk.

Privacybescherming maakt dat er bij de opname niet meer naar geloof of de wens naar bezoek van een kerkelijk vertegenwoordiger wordt gevraagd.

En maar al te vaak horen we dan: “maar ik zie ook nooit eens iemand van de kerk”.

Maar hoe kan de Liduina-groep mensen bezoeken als ze niet weet wie er ziek is en wie er zijn opgenomen? Daarom deze oproep: Lijkt het u fijn als we u komen bezoeken of kent u iemand die voor onze aandacht in aanmerking komt? Geef  het dan a.u.b. aan het secretariaat van de kerk door. 

Schroom dus niet om voor u zelf aandacht te vragen, wij geven die graag! Schroom ook niet, omdat u de privacy van een ander niet wilt schenden. Wij zullen bij de betreffende mensen op een bescheiden manier aankloppen en ze zelf vragen of ze bezoek van de Liduina-groep op prijs stellen. Als er behoefte is om met een pastor te praten geven wij dat natuurlijk ook door.
Oproep voor vrijwilligers

Binnen de diaconie hebben we sinds 26 september alle krachten rond zieken- en ouderenbezoek gebundeld in de Liduina-groep. De bezoekgroep van De Meent is voortaan onderdeel van de Liduina-groep. Verder verkent Henk Koop of we binnen de Liduina-groep ook het ziekenhuisbezoek in Ede vorm kunnen geven. Iets dat tot nog toe vooral door Wim van Essen werd gedaan. 

Toch neemt de grootte van de Liduina-groep langzaam af en de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers neemt toe. Ondertussen wordt onze doelgroep van ouderen alleen maar groter. 

We hebben dus nieuwe vrijwilligers nodig! Naast deze oproep zullen we ook persoonlijk mensen gaan vragen. Ook als u niet veel tijd heeft en u niet voor lange tijd wilt binden aan de Liduina-groep is uw inzet welkom.

Daarom roepen wij u op: Wees samen alert en solidair, dan pas kunnen wij samen diaconie zijn. Neem contact op met het secretariaat van de parochie tel. 512218 of met Henk Koop Tel. 520074 (hgjmkoop@orange.nl)

Namens onze diaconie,

Henk Koop

