Een oproep aan elkaar!

“Meester wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” vroeg de wetgeleerde aan Jezus (Lucas 10,25-28). Jezus laat de wetgeleerde zelf antwoorden door hem te vragen “Wat staat er in de wet geschreven?” Hij geeft het goede antwoord: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Jezus voegt daar aan toe: “Doe dat en u zult leven”.

Dat “doen” is een oproep aan ons persoonlijk, maar ook een oproep aan onze kerkgemeenschap: Samen zorg dragen voor elkaar. Samen een netwerk zijn, dat opmerkzaam is, dat meeleeft en opvangt als het niet goed met ons gaat, maar dat ook vreugde deelt en feliciteert. Samen kunnen we meer! De bijbel omschrijft dat beeldend: we zijn allen als ledematen aan het zelfde lichaam van de kerk (Romeinen 12,4-5).

Wij organiseren vanuit de kerk deze betrokkenheid bij de samenleving in onze diaconie. In de diaconie zenden wij als parochie mensen uit, om liefdevolle, zorgzame en inhoudelijke relaties met mensen aan te gaan en oog te krijgen voor de noden die bij hen leven.

Door er, namens ons als parochie, te zijn helpen deze (uitgezonden) diaconie-mensen onze kerkgemeenschap om haar missie te verstaan en deze te vertalen in doen. Dat “doen”, kan erop gericht zijn noden op te heffen of te verzachten. Maar het doen kan ook betekenen: er gewoonweg te zijn, op een betrouwbare, erkennende en solidaire manier. In die ontmoeting met anderen kan het ons overkomen dat we iets ervaren van wat onbereikbaar lijkt in ons wereldse bestaan, iets van Gods aanwezigheid.

Binnen de diaconie van onze parochie hebben we verschillende gespecialiseerde werkgroepen, verschillende ledematen zou je kunnen zeggen. Voor de armslag zorgt de Caritasgroep. Zij beheert financiële middelen om nood te lenigen en om het werk van de diaconie in zijn algemeenheid te bevorderen. Onze caritas neemt, samen met de diaconieën van andere kerken in Veenendaal, ook deel aan het gemeentelijk overleg over de uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De MOV-groep zet zich in voor noden in de derde wereld o.a. door onze directe betrokkenheid als parochie bij het werk van pater Bernard Kersten in India en door het mee-organiseren van o.a. de vastenactie. 

Een groep zorgt voor het vervoer van en naar de zondagsdienst. De Liduina-groep bezoekt zieken en ouderen en zij verzorgt een presentje met Kerst. Met Pasen brengt ze een fruitmandje van het fruit dat wij samen op witte donderdag meebrengen naar de kerk. Jaarlijks organiseert zij een ziekendag. Er is een bezoekgroep speciaal voor mensen in De Meent. Nieuwe parochianen worden verwelkomt. Mensen die getroffen zijn door het verlies van een partner worden bezocht door de nabestaandengroep. Waar nodig verwijzen we mensen door naar instanties met gespecialiseerde deskundigheid.

De mensen van de diaconie kunnen alleen goed functioneren als hun werk ook gedragen en gevoed wordt vanuit de parochie. Daarom deze oproep: Denkt u dat onze diaconie iets voor u zelf kan betekenen of kent u iemand die voor onze gezamenlijke aandacht in aanmerking komt? Geef  het dan a.u.b. aan ons door. 

Het kan gaan om een regelmatig bezoek van de leden van de Liduina-groep, om financiële steun en/of raad van de Caritas, vervoer naar de kerk, steun bij het verwerken van het verlies van een dierbare. Maar wij horen het ook graag, als er wat te vieren valt, bijvoorbeeld een 50-jarig huwelijk, om ook dan namens ons allen te kunnen feliciteren. 

Schroom niet om voor u zelf aandacht te vragen, wij geven die graag! Schroom ook niet, omdat u de privacy van een ander niet wilt schenden. Wij zullen bij de betreffende mensen op een bescheiden manier aankloppen en hen zelf vragen of we als diaconie iets voor hen kunnen betekenen.

Daarom roepen wij u op: Wees samen alert, dan pas kunnen wij echt diaconie zijn. Zo kunnen we handen en voeten geven aan onze gezamenlijke roeping, gezonden en gedragen vanuit onze gemeenschap.
Natuurlijk is het ook geweldig als u zich persoonlijk wilt inzetten, door in een van de diaconiegroepen mee te doen. U kunt gerust eens vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden om iets te doen dat bij u past en dat u leuk en zinvol lijkt om te doen. 
Neem contact op met het secretariaat van de parochie Tel. 512218 of met Henk Koop Tel. 520074 

(hgjmkoop@orange.nl)

Namens de werkgroepen van onze diaconie,

Henk Koop

