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· U dient zich vooraf aan te melden per e-mail via titus.veenendaal@gmail.com. Als u niet beschikt over internet, dan kunt u ook telefonisch aanmelden via 06-51639884. U kunt zich aanmelden per week.
Als u mailt, vermeld dan ook uw naam en telefoonnummer. Meldt u zich NIET aan als u last heeft van luchtwegklachten zoals verkoudheid, hoesten en niesen, keelpijn of met griepverschijnselen en verhoging/koorts. 
· Dit aanmelden kunt u doen op de donderdag 10:00 uur t/m vrijdag 17:00 uur, voorafgaand aan de zondagsviering.
· Het intentieboek dat achter in de kerk staat, mag niet worden gebruikt. Wel kunt u bij het aanmelden meteen uw intentie doorgeven, dit zonder namen te noemen.
· De betaalde intenties mét vermelding van namen kunt u, zoals altijd wordt gedaan, doorgeven aan het secretariaat en daarbij ook uw bijdrage hiervoor afgeven.
· U dient 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
· Bij aankomst meldt u zich in de hal.
· Er wordt u nogmaals gevraagd of u last heeft van hierboven al vermelde gezondheidsklachten
· Er wordt u gevraagd uw handen te ontsmetten (spullen aanwezig)
· Bij binnenkomst staan links en rechts op de achterste banken de collectemandjes. Een voor onze locatie en de ander voor het diaconale doel. Vergeet deze niet!! 
· Dan loopt u vanuit de hal de kerk in waar u uw plaats(en) aangewezen krijgt. Dit gaat van voor naar achter. Eigen plaatskeuze kan dus niet.
· Er wordt geen gebruik gemaakt van de bundels.
· Samenzang is zeker niet toegestaan.
· Zijn er Liturgieboekjes, dan kunt u die zelf pakken en na afloop daar ook weer terug leggen.
· Er mag niet worden geknield, dit i.v.m. met de 1½ m. afstand. Wel kan/mag u dan gaan staan.
· Er wordt geen vredeswens meer aan elkaar gegeven, knikje naar elkaar volstaat ook.
· Het ter communie gaan gaat van rechts vooraan per bank en dan verder naar achteren en daarna hetzelfde voor de linkerkant. Wel steeds rekening houden met de 1½ m. afstand tot elkaar. Vervolgens zoveel als mogelijk langs de muurzijde weer terug naar de plaats. De priester staat achter een zogenaamd spatscherm en zal u de H. Hostie met een pincet op uw hand geven.
· Na afloop verlaten als eerste de mensen op de achterste banken de kerk en daarna zo verder naar voren. 
· Kaarsen opsteken bij de Mariakapel kan door weer opnieuw naar binnen te gaan, met inachtneming van de anderhalve meter afstand.
· In de kerk mag er géén gebruik gemaakt worden van de toiletten. (Bij echt hoge uitzondering moet u zich melden bij de BHV-er, zit op achterste kerkbank, herkenbaar aan geel hesje)

Er zijn dus heel wat regels waar wij als kerk en u als parochiaan aan moeten voldoen. Het is helaas niet anders. Wij hopen dat u zich in het bovenstaande kunt vinden, dan zal alles zeker goed verlopen. Wij danken u allen alvast voor uw medewerking. 
