Van het KBO front 

Gewoon maar met de deur in huis vallen. 

De KBO afdeling Veenendaal heeft aanvulling in het bestuur nodig. 

Vandaar ook deze oproep in de Schakel. U weet waar de KBO voor staat. 

Juist, belangenbehartiging voor senioren vanaf 50 jaar. 

En dat zowel lokaal, provinciaal als landelijk. 

Een grote bond als de Katholieke Bond van èn voor Ouderen verdienen goede bestuurders 

en dat geldt ook voor de afdelingen, mensen die wat voor anderen kunnen betekenen. 

Het vrijwilligerswerk, want dat is het, wordt niet alleen gedaan voor anderen 

maar ook voor jezelf. 

Immers de jonge oudere, die zich nog niet geroepen voelt om zich senior te noemen, 

wordt vanzelf WEL senior. 

Dus een investering in de toekomst. 

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen, welke door de overheden worden aangestuurd, hebben een grote invloed op ons dagelijkse leven. 

Om de ingewikkelde regelgeving te kunnen volgen moeten er mensen zijn, 

die hier inzicht in hebben. 

En die vind je bij de nog jongere senior. 

Om de afdeling te leiden is het grootste probleem niet, hoewel… 

Wij, de afdeling Veenendaal, zoeken mensen die bezig willen met de WMO, 

met huisvesting, vervoer, administratieve en maatschappelijke ondersteuning van de leden.

De laatste tijd is het te vaak zo, dat de thans zittende mensen het moeten laten afweten om diverse redenen. 

Dat is jammer want er is veel te doen in belangenland. 

Maar dan moet er wel man/vrouw-kracht zijn.

