Wat is een Schuldhulpmaatje?

Het woord schuldhulpmaatje zegt velen van ons niets. Het woord bestaat uit 3 onderdelen en aan de hand daarvan kan uitgelegd worden wat Schuldhulpmaatje inhoudt:

Het eerste gedeelte van het woord is SCHULD.

Het gaat hier om een financiële schuld, zoals deze in een huishouden kan ontstaan. En (helaas) in een toenemend aantal huishoudens in onze samenleving voorkomt. Steeds meer mensen raken in financiële schulden.

Misschien denken wij dat dit alleen bij huishoudens met een minimaal inkomen het geval is. Dat is niet waar. Ook huishoudens met een hoger inkomen komen steeds vaker in de problemen.

Er zijn allerlei oorzaken waardoor mensen in een lastige financiële positie terecht kunnen komen. Bijvoorbeeld doordat uitgaven per maand structureel hoger zijn dan inkomsten, of door onverwachte gebeurtenissen in je leven zoals het overlijden van iemand uit de nabije omgeving of een echtscheiding. Een vaak gehoorde uitspraak bij huishoudens met schulden is: “Ach, volgende maand komt het wel weer goed.” Maar ook volgende maand is er weer een tekort. 

Wat de oorzaken ook zijn: een schuldenlast drukt zwaar op een mens en het is niet altijd even gemakkelijk daar over te praten. Iemand zei eens: het beklemt je vierentwintig uur per dag. Somberheid en wanhoop kunnen er het gevolg van zijn. Eenzaamheid ook, want het isoleert je van je omgeving.

Wie in de nesten zit, zoekt  HULP.

In onze samenleving zijn er ook instanties waar iemand die kampt met een schuldenlast, hulp kan vinden. Schuldhulpverlening bijvoorbeeld, al of niet op professionele basis. Een voorbeeld is het BAC(Budget Advies Centrum), een onderdeel van Vitras/CMD.

Als de schuldenlast heel hoog geworden is, dan is er de mogelijkheid van schuldsanering. Daarbij gaat het om een uiterst rigoureuze aanpak gedurende drie jaar. Het vraagt een geweldige inspanning en discipline om dit traject te volbrengen. 

Het is een uitkomst dat er op verschillende manieren professionele hulp mogelijk is. Maar een mens heeft naast vakkundige hulp toch ook vaak behoefte aan een luisterend oor, aan een begripvol iemand waar hij of zij de zorgen mee kan bespreken.

En zo komen we tot het woord MAATJE.

Diaconieën die in het verleden te maken kregen met financiële schuldproblemen bij gemeenteleden, hadden behoefte aan vrijwilligers die wilden optrekken met mensen, die deze problemen hadden. Zo ontstond het landelijk Schuldhulpmaatje-project. Ook de overheid bleek hierin geïnteresseerd en verleende o.a. subsidie.

De vrijwilligers bleken behoefte te hebben aan informatie over de schuldenproblematiek en wat dit met mensen doet. Daaruit ontstond een korte training (van 3 dagen). Wie deze cursus heeft gevolgd krijgt het certificaat van Schuldhulpmaatje. Een Schuldhulpmaatje vervangt niet de professionele hulpverlening maar is een aanvulling op het menselijk vlak. Het gaat om morele ondersteuning en kleine hand- en spandiensten (helpen bij budgetbewaking, invullen van formulieren, meegaan naar instanties en dergelijke).

Op initiatief van het Diaconaal Platform in Veenendaal hebben een aantal mensen uit verschillende kerken zich aangemeld als vrijwilliger  en volgden de genoemde training. Zij zijn beschikbaar wanneer er een beroep op ze wordt gedaan. 

Nadrukkelijk moet hierbij opgemerkt worden dat deze hulp niet kerkgebonden is, maar beschikbaar is voor iedereen die er om vraagt.

Nadere informatie: Er zijn in Veenendaal 12 gecertificeerde schuldhulpmaatjes. Er kan op hen een beroep gedaan worden door een melding bij de coördinator dhr. Joop van Dijk, bereikbaar via e-mail: jvdijk@simpc.nl of telefonisch: 06-57332675. 

(Schuldhulpmaatje Veenendaal en Hulpdienst Inzicht Veenendaal hebben de intentie uitgesproken te komen tot intensieve samenwerking)

