Katho Kids avond

Op 30 september hadden wij een gezellige Katho kids avond in de kerk. Er waren

11 kinderen aanwezig. Het was gezellig druk.

Wij begonnen deze avond met het aansteken van een kaars en het bidden van

“het onze Vader”.

Daarna werd er een verhaal voorgelezen. De kinderen vonden het een mooi

verhaal, het was muis stil.

Na het verhaal hebben we ons aan elkaar voorgesteld door middel van een spel.

Iedereen had een kaartje gekregen waar een plaatje op stond die te maken had

met het thema “feestdagen in de kerk”.

Ieder kind vertelde wat er op zijn / haar kaartje stond bijvoorbeeld een doopkaars,

trouwringen, hierdoor ontstonden leuke gesprekken met de kinderen.

Daarna was het tijd om een mooie kalender te knutselen. Op deze kalender staan

alle feestdagen van kerkelijk jaar. De kalenders zijn erg mooi geworden.

Omdat we het thema feest hadden werden we op het eind van de avond

getrakteerd op een lekker glaasje limonade en cake met slagroom.

Het was een geslaagde en feestelijke avond.

Als er kinderen zijn die het leuk vinden om de volgende keer ook te komen dan

zijn jullie van harte welkom. Het is wel belangrijk dat je de eerste communie hebt

gedaan en in groep 5 -6 -7 of 8 van de basisschool zit.

Achter in de kerk hangt ook een prikbord waar we aangeven als er weer een

avond is. Ook kunnen jullie de mail in de gaten houden.

Wij zouden het leuk vinden om jullie de volgende keer te begroeten.

Krista Schoot en Ingrid van den Berg

