Laatste nieuws 1e communie 2010 

Zondag 20 juni was het zover: de terugkomstviering van de communicantjes. Op deze bijzondere dag werden thuis eerst de vaders in het zonnetje gezet -het is immers vaderdag- en hierna met het gezin naar de kerk. De kerk was goed gevuld. Dit was op zich niet vreemd, want er was een bijzondere dienst deze ochtend. De communicantjes mochten het spaardoel bekend maken en de cheque overhandigen aan Stichting Buitenzorg. Wel was er wat geroezemoes in de kerk voordat de dienst begon. Wat is er aan de hand, wat hangt daar nou boven het altaar? Een groot wit doek. Waar zou dat nou voor zijn? Als snel werd dat duidelijk. Er kwam een afbeelding van Krummel op het doek. De communicantjes wisten meteen wie Krummel was. Zij hadden immers het boek cadeau gehad van de parochie met hun Eerste Heilige Communie. Krummel is een gewone rups met een bijzonder verhaal. Dit verhaal werd voorgelezen tijdens de dienst. En de kinderen konden via de afbeeldingen op het doek het verhaal volgen. Ze hoorden dat Krummel een gewone rups is die niets bijzonders heeft of kan. Op één ding na Krummel sprak met God. God vertelde tegen Krummel dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. God houdt van Krummel zoals hij is. En ook dat Hij nog niet klaar is met Krummel. Krummel leerde in het verhaal om geduldig te zijn en op God te vertrouwen. Aan het einde van het verhaal werd het vertrouwen van Krummel beloond en werd hij een mooie vlinder. De kinderen vonden het een mooi verhaal waar ze zich een goede voorstelling van konden maken omdat ze de mooie tekeningen op het doek konden zien. Hierna had Guido ook nog een mooi Evangelieverhaal over een mosterdzaadje. Op deze dag zijn de mosterdzaadjes in de kerk aanwezig zijn. Tevens is er ook een plantje van één week oud en een pot gevuld met een grote plant met gele bloemen. Dit alles is ontstaan uit dat ene mosterdzaadje. Het vertrouwen op God, het erbij horen, en het is goed zoals je bent, en het samen delen kwamen in deze viering steeds weer terug. Het samen delen dit is tijdens de kindermiddagen met de communicantjes behandeld. Er is een gezamenlijke maaltijd geweest bij Stichting Buitenzorg. En vandaag waren er twee mensen van deze stichting bij ons in de kerk aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. Ook zij vertelden ons dat ze het zo bijzonder vonden dat de communicantjes spaarden voor hun stichting. Ze hadden zelfs een stukje hierover geschreven in hun kwartaaluitgave Buitenpost. Bent u benieuwd wat ze geschreven hebben kijk dan even op www.stichtingbuitenzorg.nl. Het is een stichting die draait op vrijwilligers en iedere bijdrage is meer dan welkom. Het werd dan ook tijd om de cheque te overhandigen. 

En wat was de opbrengst ?????  € 451,94. Dit was een applausje waard. Nadat we allemaal afscheid hadden genomen van Liesbeth ter Elst was de dienst ten einde. Iedereen werd nog uitgenodigd voor een kopje koffie met wat lekkers en voor de kinderen was er limonade en een snoepje. Nadat de communicantjes de portrettekeningen hadden opgehaald, gingen ze met een goed gevoel weer naar huis toe. Wij van de werkgroep wensen iedereen een fijne vakantie en hopen volgend jaar weer een leuke communievoorbereidingstijd te mogen organiseren. De datum voor de communie in 2011 is al bekend en is 15 mei 2011. Meer informatie volgt na de vakantie.

Fijne vakantie allemaal.
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