Kindernevendienst
Ook in 2010 gaan we met z’n allen elke week weer aandacht geven aan een mooi verhaal uit de Kinderbijbel. En natuurlijk proberen we daar een leuke, mooie verwerking van te maken! 

Ook de Vastentijd staat voor de deur.  Weten jullie wat dat is? En waarom hangt er zo’n groot doek voor in de kerk? En hoezo gaan we geld inzamelen voor Malawi? En waar ligt dat dan? Elke zondag werken we aan ons project :  “Samen naar een mooie toekomst voor de wereld”. 

Kom jij ook? Want dan zijn we echt SAMEN! Neem gerust al je vriendjes of vriendinnetjes mee.

Tot zondag!
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